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4 VOLKSWAGEN TOÜM E 


SUV SEGMENTİNDEDENGELERİ DT 


İREGEKMİ? 


YENİ BMW X2. 


İlham verici tasarımı ve sınıfında benzersiz performansıyla yeni maceralar sizi bekliyor. Şimdi BMW X2 zamanı. 
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12 yıl sonra... 


Autocar'ı ülkemizde ilk çıktığı 2005 senesinden beri takip edenler o dönemlerdeki “Ayın fotoğrafları” köşesini de iyi hatırlar. Derginin sonlarında yer alan o sayfada geride kalan ayda Autocar ekibinin gözüne takılan komik fotoğraf karelerine yer verilerek okurlara tebessüm ettirmek amaçlanırdı. 2006 senesinde Renault'nun davetlisi olarak gittiğimiz WRC İtalya Sardunya Rallisi'nde caddelerde dolaşırken gördüğümüz devasa bir posterde uçan bir Subaru ralli otomobilinin altına girip dergimizin o zamanki editörlerinden sevgili dostum Mert Yılmaz'a O'nu kaldırıyormuş gibi poz vererek bu neşeli köşede yer alma şansına erişmiştim. 
Normalde Autocar tayfası haricinde başka dergilerde çalışanların pek çıkmadığı bu köşede belki de yer almayı başaran ilk rakip medya mensubuydum. (Mert sağolsun) 

Bu güzel hatıradan neredeyse 9 sene sonra Autocar dergisi Lift Content Factory bünyesinde yayınlanmaya başlayınca kendimi ekibin bir parçası olarak buldum. 
Yıllardır ilgiyle takip ettiğim dergide fotoğraflarımla ve motorsporları konusundaki haberlerimle yer almak benim için bir mutluluk kaynağıydı. 2015 Ocak ayından beri de bu derginin bir parçası olarak editörlük görevimi sürdürüyorum. Bu aydan itibaren de editör yazısını yazma konusunda bayrağı ben devraldım. 12 sene önce esprili bir pozla sayfalarında yer bulduğum dergide o zamanlar bana kıdemli editör sıfatıyla yazı yazacaksın deseler “hadi ordan” diyerek güler geçerdim tabii ki.. Bazen hayat size hiç beklemediğiniz kapıları açabiliyor ve ben de 23 senelik meslek kariyerimde ilk kez bu tarz bir yazıyla karşınızdayım.. 

Her ne kadar tecrübe olarak meslekte amiyane tabirle kaşarlanmış sayılırım. 
Benimle birlikte bu sayfalar için emek veren genç ekibimizle birlikte sizlere güzel haberler ve görseller sunmak amacıyla elimizden gelenin en iyisini yapmak için gayret sarfedeceğiz. Bu ayki sayfalarımızda yeni Audi A6 ve Volkswagen Touareg'in lansmanlarını yerinde takip ettik. Lift Content Factory'nin kurucusu Ömer Erdem bu ikilansmanda edindiği izlenimleri siz okurlar için kaleme aldı. Ayrıca, Lift Content Factory Yönetici Ortağı Ertuğ Özdemir de Porsche Panamera e-Hybrid modelini sizler için inceledi. Ülkemizde satılmaya başladığı andan itibaren merak ettiğimiz Alfa Stelvio'ya da genç ve acar editörümüz Mücahit Burak Bağce'nin gözünden sayfalarımızda yer verdik. Ayrıca geride kalan ayda ülkemizde ve Dünya'da motorsporları alanında yaşanan tüm gelişmeler de dergimizin bu yazıyı okuduktan sonra sayfalarını çevirdikçe karşınıza çıkacak konular olacak. 
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Haymarket Consumer Magazines Genel Müdürü David Prasher Uluslararası Direktör Alaistar Lewis 

Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika Lisans Geliştirme Direktörü lan Porter 

Autocar; İngiltere ve Yunanistan'da haftalık, Çin, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Danimarka, Romanya, Ukrayna, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün, BAE, Suriye, Yemen, Lübnan, Hindistan, Japonya, Endonezya, Malezya, Tayland ve Singapur'da da aylık olarak yayınlanmaktadır. 
Autocar, Haymarket Magazines'in lisanslı yayınıdır. Türkiye'deki yayın hakları LIFT Dijital İletişim Hiz. A.Ş.'ye aittir. Dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafların tüm. 
hakları Autocar dergisine, yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 
Alıtocar'dan izin alınmaksızın tümüyle ya da kısmen kullanılamaz. Autocar, basın ve Yayın ilkelerine uymayı taahhüt eder, 


Autocar uluslararası 
“Car Of The Year” ödülünde organizasyon komitesi üyesidir. 


AUTOCAR 


Porsche Gayman 718 Autocar'ın yol testine konuk oluyor 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* 177 PS güç 


» 4x4 çekiş sistemi GP HYUMDEAL 


100.000 km 


Garant 


Opsiyonel Garanti Seçenekleri (*7 yıl/3 yıl) 


design award 


Hyundai KONA, 2018 yılında SUV/Off-Road kategorisinde Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görülmüştür. İlanda yer alan araçların donanımları Türkiye'de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir. *2 yıl/60.000 km yasal garantiye Hyundai'nin ek olarak sadece nihai tüketiciler için yeni araç satışından itibaren 3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km tercihi ücretsiz onarım güvencesi seçenekleri mevcuttur. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr'de bulunmaktadır. 
NN Hyundai KONA modellerinin resmi spesifik CO, emisyonu (715/2007/EC) 125-160 g/km arasında, resmi yakıt tüketimleri N (715/2007/EC) 1t/100 km; şehir içi 6,5-8,4, şehir dışı 4,9-6,2 ve birleşik 5,5-7,1 arasındadır. 


SON DURUM 


HABERLER 
Otomobil dünyasından en son haberler ve yenilikler 


Rolls-Royce'nin “her yere zahmetsiz yolculuk yapabilen otomobil” mottosuyla 


ürettiği yeni ultralüks SUV modeli olan Cullinan tanıtıldı. 


m 

ç yıl önce ürün gamına ultralüks bir SUV ekleyeceğini açıklayan Rolls-Royce, sedan otomobili Phantom temelli Cullinan'ı tanıttı. Yüksek gövdeli lüks bir otomobil yerine tam kapasiteli bir off-road aracı olarak nitelendirilen Rolls-Royce Cullinan, hem limuzin rafineliğine hem de Range Rover modellerindeki offroad yeteneklerine sahip bir SUV olarak tanımlanıyor. 

2018'in ikinci yarısında üretimine başlanacak otomobilin ilk satışlarının ise yıl sonuna doğru 
yapılması bekleniyor. 112 
yıllık Rolls-Royce tarihindeki ilk SUV unvanına sahip Cullinan ayrıca firmanın ilk dört tekerlekten çekiş sistemine sahip modeli konumunda. Elektronik bir dört çeker sistemine sahip otomobil, Phantom 8'inlimuzin versiyonuyla birlikte Rolls-Royce'nin lüks mimarisi platformunda 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temellendirilecek ve yürüyen aksamı alüminyum parçalardan oluşacak. 
Phantom'dan 400 mm daha kısa olması beklenen otomobil, rakipleri Bentley Bentayga'dan 200 mm,en uzun aks mesafesine sahip 
Range Rover'dan ise 350 
mm daha uzun. 5341 mm uzunluğa sahip Rolls-Royce Cullinan'ın aks mesafesi ise 3295 mm. 2660 kg ağırlığa sahip otomobil, Bentley Bentayga'dan 
200kg, Phantom'dan ise 100 kg daha ağır. 
Otomatik ayarlanabilen havalı süspansiyonlara ve ZF'nin ürettiği otomatik şanzımana sahip Cullinan'ın, farklıdurumlara adapte olabilen yeteneğiyle karlı, taşlı veya kumlu zeminlerde dahi “uçan halı” etkisini kaybetmediği belirtildi. 
Rolls-Royce Cullinan, firmanın ikonu haline gelmiş 6.75litrehacmindeki V12 benzinli motoru kullanacak. 
BMW'nin Münih'teki 


fabrikasında üretilen bu motor, Rolls-Royce'nin Goodwood'da bulunan fabrikasında otomobile monte edilecek. 570 bg güç, 850 Nm tork değerleri üreten VI2 motor ünitesinin 
yardımıyla azami hızı 248 
km/5 olarak belirtilen Cullinan'ın 0-100 km/s hızlanma verisi hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. 
Iç mekanda beklendiği üzere Rolls-Royce kalitesi ve tarzını devam ettiren lüks SUV, kafa karıştırıcı bir şekilde ekran,tuş veya gösterge kalabalığı sunmuyor. Firmanın imzası haline gelmiş kişiselleştirme seçeneklerinin yardımıyla kokpitteki trimler gerçek ahşap veya müşterilerin isteğine göre farklı metallerde satın alınabiliyor. 
Anahtarla veya kapı koluna dokunarak kilitleri açılabilen Cullinan, binişleri 
kolaylaştırmak için 40 
mm alçalıyor. 4 adet kamerayla görüşü iyileştiren 


otomobil, gece görüş sistemi, head-up display, wi-fi bağlantısı ve sürüş asistanlarıyla iç mekandaki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Elektrikli ve iki parça şeklinde açılabilen bagaj kapağıyla olumsuz hava koşullarında yüklemeyi kolaylaştıran Rolls-Royce Cullinan “her yere zahmetsiz yolculuk” yapabilme yeteneğine sahip. 
Firma, satış hakkında detaylı bilgi vermese de lüks SUV'un markanın en çok satan modeli olması bekleniyor. İlk etapta yıllık 4000 adet Cullinan üretecek Rolls-Royce, bu sayıyı 6000 civarına yükseltmeyi planlıyor. Tüm pratikliğine rağmen firmanın kendine has özelliklerinden bir şey kaybetmeyeceğini belirten Rolls-Royce tasarım patronu Giles Taylor; 
“Çok özel bir otomobil. 
Çok yönlü araçlarda hayal edebileceğimizin zirvesi.” 
dedi. 
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SON DURUM. 


Mitsubishi Eclipse Cross'a Ğ00d Design ödülü 


Mitsubishi'nin yeni crossoverSUV modeli Eclipse Cross ve Gi-PHEV Concepi, The Chicago Athenaeum uzmanları tarafından Good Design ödüllerinelayık görüldü. 


itsubishi 
Motors'un 
Outlander ile başlattığı tasarım dilini kullanan coupe görünümlü SUV modeli Eclipse Cross, Good 
Design ödülünü kazandı. 
Tasarımda mükemmeliyet ve inovasyona verilen Global Ödül Programı, Chicago Athenaeum tarafından düzenleniyor. 
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Konu hakkında açıklama yapan Mitsubishi 

Motors Tasarım Bölümü Başkan Yardımcısı 
Tsunehiro Kunimoto; “Harcadığımız yoğun emeğin böylesine prestijli bir kuruluş tarafından ödüllendirilmesi bizim için büyük bir onur. 
Mitsubishi Eclipse Cross, güçlü ve yaratıcı tasarım felsefemizi tamamen 


yansıtan ilk otomobilimiz. 
Concept GT-PHEV ise yeni nesil Mitsubishi 
SUV otomobillerde nasıl şekillendirileceğinin ipuçlarını sunuyor.” dedi. 
Japon otomobil üreticisinin GT-PHEV otomobillerinde sergilediği yeni global tasarım stratejisi, Mitsubishi Eclipse Cross'a da uygulandı. Dinamik bir 


tasarıma sahip olan otomobilde, Mitsubishi Motors'un “Dynamic 
Shield” olarak adlandırdığı yeni görsel kimliği kullanıldı. LED ve gündüz farları daha yükseğe yerleştirilen SUV'un sis 

ve sinyal farları ise daha alçağa konumlandırılıyor. 
Coupe otomobilleri andıran hatlara sahip Mitsubishi Eclipse Cross, arka 


kısmında yer alan ve öne doğru eğik C sütunundan çıkan V çizgisi gibi detaylara sahip. 

Ilk olarak 2016'da 
Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Mitsubishi GT-PHEV Concept, aynı zamanda MMC'nin gelişmiş, elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte firmanın güncel tasarım dilini de sergiliyor. 
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Türkiyede 100.000 inci Egea Salışı 


İki yıl üstüste Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan FiatEgea'nın satışları, 100 bin adede ulaştı. 


gea model ailesinin 
100 bininci üyesi 
iseFiat Egea 
Sedan oldu. 
Fiat, ülkemizde yollara çıktığı 2015 yılının son 
çeyreğinden bu yana 90 
bin adetten fazla sedan ve 10 bin adede yakın hatchback ile station wagon karoserli Egea satışı gerçekleştirdi. 
Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea Projesi'nin Fiat Egea Sedan, Hatchback ve 
Station Wagon modelleri ihracat pazarlarının yanı sıra iç pazardaki başarısını da sürdürüyor. Türkiye'de iki yıldır üst üste en çok satılan otomobil modeli olan Egea, ihracattaki performansıyla Tofaş'a üretim rekorları kırdırırken, iç pazardaki satış adetleriyle de adından söz ettirmeye 
devam ediyor. Tofaş'ın 1 
milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Fiat Egea, ülkemizde 100 bininci kez müşterisiyle buluştu. 
Ankara Fiat yetkili bayii Kartaş Otomotiv'de teslimatı gerçekleşen 
100 bininci Egea, 1.6 
litre motorlu ve 6ileri tam otomatik şanzımanlı 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sedan karoserli versiyon oldu. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “2015 yılının son çeyreğinde pazara sunduğumuz Fiat 
Egea'nın lansmanından bugüne ülkemizde 
100 bin adetlik önemli 
bir satış rakamına ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Fiat Egea'nın 2018 yılında da gücüne güç katmaya devam edeceğine inanıyoruz.” dedi. Fiat markasının sadece ürünler ile değil müşteriye verilen hizmetlerle de değer yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğüne değinen 
Aytaç “Müşterilerimizin ürün, hizmet ve servis süreçlerimizle ilgili deneyimleri bizim için çok önemli. Bu anlayışın bir ürünü olarak tanıttığımız Fiat Yol Arkadaşım 
Connect sistemi de beğeni almayı sürdürüyor. 
Tüm Egea model ailesinde sunduğumuz bu uygulamadan hem mevcut araç sahipleri hem de yeni bir Egea almak 


isteyen müşterilerimiz faydalanabiliyor. Fiat 
Yol Arkadaşım Connect teknolojisi ile Türkiye'de kendi sınıfında bir ilki gerçekleştirmenin 

ve geniş kitlelere bu hizmeti sunabilmenin gururunu yaşıyoruz.” 
dedi. Altan Aytaç, “Egea'nın başarısına katkıda bulunan tüm müşterilerimize, bayi 


teşkilatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” diyerek sözlerini noktaladı. 

2015 yılının Ekim 
ayında önce Türkiye sonra kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışına başlanan Egea Sedan'ı takiben; aynı zamanda Tofaş'ın ürettiği 
5 milyonuncu araç olma 
unvanına da sahip olan 


Egea Hatchback 2016 
yılının Mayıs ayında; 
model ailesinin üçüncü gövde tipi olan Station Wagon ise 2016 yılının 
Ekim ayında satışa 
sunulmuştu. Fiat, 2015 
yılının son çeyreğinden bu yana 90 bin adetten fazla sedan ve 10 bin adete yakın hatchback ile station wagon karoserli Egea satışı gerçekleştirdi. 


MITSUBISHI 
MOTORS 


ECL/”SE CrOS5S5 


O yalnızca tasarımıyla değil, mükemmel Japon teknolojisi, güvenlik özellikleri ve performansıyla da sıradanlığa meydan okuyor. 

Head-up Display, Smartphone-ink Display Audio, Touchpad ve Apple Carplay gibi gelişmiş bağlanabilirlik özellikleriyle yüksek teknoloji sunarken Super All Wheel Control 

4 tekerden çekiş, ön çarpışma önleyici, adaptif hız sabitleyici ve kör nokta uyarı sistemiyle 
güvenli sürüş sağlıyor. 

Onunla sıradanlığa meydan okumak ve hayatın tozunu attırmak isterseniz 

sizi de Mitsubishi Yetkili Satıcılarında test sürüşüne bekliyoruz. 


www.mitsubishi-motors.com.tr #tozunuattır 


La — 


citroen Gö Alrcr0ss 


Citroen, Avrupa'da düzenlediğilansmanla satışa çıkardığı yeni SUV modeli C5 Aircross'un 5 koltuklu kompakt SUV segmentindeki en konforlu otomobil olmasını hedefliyor. 


ir yıl önce 

Şangay Otomobil 

Fuarı'nda Asya 

pazarında satılacak versiyonuyla tanıtılan Citroen C5 Aircross, 


Avrupa'da satışa sunuldu. 


Nissan Oashgaâi ve Seat Ateca gibi otomobillerle rekabet edecek otomobil, firmanın yeni kademeli hidrolik süspansiyon sistemini kullanacak. 
Fransız firma, ilk kez bir 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Citroen'de kullanılacak bu sistemin yardımıyla otomobilin kaliteli bir konfora sahip olmasını planlıyor. Citroen iki kademeli çalışacak bu sistemin yardımıyla kompakt SUV'un 

“uçan halı” konforunda yolculuklar yapabileceğini iddia ediyor. Otomobilin koltuklarının da konfor odaklı tasarlandığı belirtilirken, arka 


kısımdaki üç koltuğun da boyutlarının eşit olduğu böylece ortadaki yolcunun rahat bir şekilde yol alabileceği söylendi. 
Çift camlar ve kaputta bulunan ek yalıtım malzemeleriyle iç mekandaki ses kirliliğini azaltmaya çalışan firma, C5 Aircross'ta otomobilin içindeki hava kalitesini artıran bir karbon filtresi de 


kullanıyor. Araç hakkında açıklama yapan Citroen patronu Xavier Peugeot; “Pazardaki en konforlu 
SUV. Segmentindeki konfor tanımına çok farklı bir seviye getiriyor.” dedi. 
4.5 metre uzunluğa, 1.84 
metre genişliğe sahip Citroen C5 Aircross, 

PSA Grubu'nun diğer SUV'ları gibi EMP2 platformu üzerinde temellendiriliyor. 


7 farklı gövde rengi, 
17, 18 veya 19inç ebatlarında alaşım jant seçenekleri sunacak model ayrıca 3 farklı renk paketi, Airbump'lar ve tavan raylarıyla da satın alınabilecek. İç mekanda 5 farklı trim parça seçeneği sunacak Citroen C5 Aircross, orta konsolunda Apple CarPlay, Android Auto ve navigasyon sistemleri 


barındıran dokunmatik bir ekran konumlandıracak. 
Sürücü asistan sistemleri bakımından da zengin bir yelpaze sunacak otomobil 
360 derece kamera, 

şerit takip sistemi ve adaptif hız sabitleyici 

gibi sistemlerle satın alınabilecek. 

Benzinli ve dizel motor seçenekleri sunacak 
Citroen C5 Aircross'un benzinli Puretech 


motorları 130 ve 180 

bg güç üretecek. 130 bg seçeneğini 6 ileri manuel şanzıman ile kombinleyen 
C5 Aircross, otomatik şanzımana ise 180 bg'lik motor ünitesinde izin verecek. 

130 veya 180 bg 
güçlerindeki BlueHdi dizel motorlar ile de satın alınabilecek otomobil, dizel seçeneklerinin tümünde otomatik 


pm 


SON DURUM 


ve manuel şanzıman imkanı verebilecek. 
2019'da ürün gamına 

4 tekerlekten çekiş 
sistemine sahip plug- 

in hibrit seçeneği de ekleyecek C5 Aircross, firmanın ilk plug-in hibrit otomobili olma unvanını kazanacak. Dizel ve benzinli seçeneklerde ise 4 tekerlekten çekiş sistemi sunulmayacak. 
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ürkiye ve Avrupa'daki pazarlarında ticari araç liderliğini sürdüren Ford Otosan, hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri ile ilk kez “aile fotoğrafı” verdi. Ford ticari araç ailesinin en yeni üyeleri Transit Courier, Transit Custom Van, Transit Van, Transit Connect, Transit Kamyonet, Ranger, Tourneo Courier, Transit Minibüs, Tourneo Custom ve Tourneo Connect modellerinin sahneye çıktığılansmana Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ev sahipliği yaptı. Ford hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri, ilk kez yan yana durarak “aile fotoğrafı” verdi. 
Hem Türkiye hem de dünya pazarlarında Ford müşterilerinin araçlarını nasıl kullandıkları ve en çok önem verdikleri donanımları detaylı şekilde araştıran ve analiz eden Ford Otosan'ın, müşteri beklenti ve isteklerine göre yenilediği Ford ticari araç ailesi, segmentinde pek çok yeniliği bir arada sunuyor. Ticari araç ailesinin üyeleri, sınıfının en geniş 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icar a ÇÜ 


yükleme kapasitesini sunarak daha fazla alan, daha fazla konfor ve daha fazla kullanışlılık getiriyor. 
Daha sofistike iç tasarıma sahip yeni Ford ticari araçları, sınıfında ilk olan koltuk konfigürasyon 


i 


olan Ford Otosan, cari araç lerini, özel bir lansmanda bir araya getirdi. 


olanakları ve araç içi eğlence sistemleriyle de her yolculukta en üst düzeyde konfor vaat ediyor. 

Ford Otosan olarak “en genç ticari ailesini” sahneye çıkarmaktan gurur duyduklarını belirten Yücetürk, törende yaptığı konuşmada: 

“Ford Otosan olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz Transit ve sonrasında gelişen, büyüyen ticari araç ürün portföyümüzle Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki ticari araç liderliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl, hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71.214 
adede ve pazar payımızı yüzde 30,5'e yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Avrupa 
pazarında ise Ford, son 2 
yıldır devam ettirdiği pazar liderliğinin yanı sıra, son 25 yılın en iyi Ocak ayı satış başarısını da yakalayarak Avrupa'nın en çok tercih edilen ticari araç markası oldu. Ford ticari araçlarının *1 numara' olmasının arkasında hem müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını her zaman ön planda 


tutmamız hem de kendimizi sürekli geliştirmemiz yatıyor. 
Ford olarak müşterilerimizin talep ettiği esneklik, yenilik, sağlamlık ve verimliliği en üst seviyede sağlayan teknolojilerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. 

5000'den fazla versiyonla müşterinin ihtiyaçlarına uygun ürün teslim edebilme yeteneğine sahip olan Ford Otosan, 'terzi dikimi' inceliği ile müşteriye ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlıyor. Böylece özellikle şehir içerisinde, müşterilerimizin kullanım ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonel çözümler sunuyoruz. 
Ford Otosan olarak başta üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda ürettiğimiz ticari araçlarla da ülkemizin ticaret hayatına dolaylı bir katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Ticari araçlarda yenilenen ürün portföyümüz ile yıllardır süren haklı liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyor ve Türkiye ve Avrupa'da zirvedeki yerimizi sağlamlaştıracağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu. 


SON DURUM 


Lastrol Ford leam İürkiye, Portekizde tecrübe Kazandı 


Geçtiğimiz seneyi Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonu olarak noktalayan Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 1/-20 Mayıs tarihlerindeki 6.ayağı olan Portekiz Rallisi'nde iki ekiple ülkemizi temsil etti. 


Orjinal kısa adı JWRC olan Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Buğra Banaz - Burak Erdener ekibi bu yarışta Ford Fiesta R2T aracı ile mücadele etti. Sezonun bir önceki yarışı olan Korsika Rallisi'ni 17 ekip arasından 7'inci sırada tamamlayan 

ikili, toplam 14 pilot arasından 4'üncü sırada Portekiz Rallisi'ni tamamlayarak takımının ve sponsorlarının yüzünü güldürdü. 
Portekiz Rallisi'nde WRC2 kategorisinde Fiesta R5 ile bu sezon ilk kez bu sınıfta mücadele eden Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibi ise ilk 10 içinde yer almayı hedefledikleri rallide toplamda 17 ekip arasında 11'inci sırada yer alarak önemli tecrübeler kazandılar. 

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, son yılların en zorlu etabı olan Portekiz Rallisi sonrasında: “Castrol Ford Team Türkiye olarak, geçtiğimiz yıl kazandığımız Avrupa Takımlar 


Şampiyonluğu ile elde ettiğimiz tecrübelerle şimdi de Dünya Ralli Şampiyonası'nda bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. En tecrübeli pilotların bile kaza yaptığı, teknik arıza yaşadığı Portekiz'in zorlu toprak rallisinde bu yıl neredeyse tüm pilotlar lastik patlattı. Genç pilotumuz Buğra Banaz, ilk yarışına ilk on hedefiyle start almış ve 7'inci 


ME 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olmuştu, bu zorlu yarışta da ilk beş hedefimizi 4'üncü olarak tutturdu. 
Bundan sonraki yarışlarda da WRC2 ve JWRC'de basamakları teker teker çıkmaya devam edeceğiz. Bizim için en önemli olan katıldığımız yarışları bitirerek gelecek için tecrübe kazanmak. 
Portekiz Rallisi sonraki ayak 

olan Finlandiya Rallisi için de iyi bir antrenman ve deneyim oldu. 


Castrol Ford Team Türkiye olarak en önemli hedefimiz, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı olan Marmaris Rallisi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu doğrultuda hedefimize ulaşmak için durmaksızın mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemize ve Türk motorsporlarına yeni başarılar armağan etmek için hazırız." 
değerlendirmesini yaptı. 


Petronasın yeni Ar-Ge merkezi İorino'da açıldı 


Petronas, İtalya'nın Torino şehrinde 60 milyon dolar yatırımla devreye aldığı yeni Küresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi ile yağ teknolojilerinde yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor. 


Petronas'ın büyüme stratejisinde kilit bir rol üstlenecek yeni Ar-Ge merkezi, aynı zamanda markanın dünya çapındaki tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarının merkezi olarak dikkat çekiyor. 
Teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını 

çizen Petronas Madeni Yağlar Grup Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Giuseppe D'Arrigo, işletmelerin büyümek için ihtiyacı olan teknoloji çözümlerini sunma sözü verdi. 
Ayrıca Ar-Ge yatırımlarının 9675'ini teknoloji ve ortak mühendislik alanındaki benzersiz yaklaşımıyla emisyon azaltma çalışmalarının oluşturduğunun daaltını çizdi. 

FCA(Fiat-Chrysler Grubu) ve CNH Grubu (Case-New Holland) ile olan uzun soluklu ortaklığın da ön plana çıktığı Ar-Ge Merkezi'nin açılışında konuşan Grup CEO'su ve Petronas Madeni 


Yağlar Genel Müdürü Giuseppe D'Arrigo, “Ortaklarımızla 

yakın işbirliği içinde çalışmak, deneyimlerini, teknik becerilerini ve uzmanlıklarını paylaşmak, bizim için kazanmanın anahtarını oluşturuyor” dedi. İtalya'daki yeni merkezin başına geçecek olan Petronas Downstream Pazarlama Başkan Yardımcısı ve Petronas Madeni Yağlar Yönetim Kurulu Başkanı Dato' Sri Syed Zainal Abidin Syed Mohd Tahir ise açılış esnasında yaptığı konuşmada, endüstrinin öncelikli sorunlarından biri olan karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacak akışkanlar 

ve yağlar üzerinde daha fazla araştırma yapma ve geliştirme 


taahhüdünü yineledi. Syed Zainal yapmış olduğu değerlendirmede: 


“Torino'daki modern teknolojiye sahip gelişmiş merkezimiz, dünyadaki araştırma ve geliştirme çalışmalarımızın 


kalbini oluşturuyor. Petronas'ın büyüme stratejisi içerisinde önemli bir rol oynarken, Avrupa'daki konumuyla öncelikle yerel ihtiyaçlara odaklanmış 

bir araştırma merkezi olması itibariyle asıl amacının da ötesine geçiyor. Petronas Madeni Yağların Asya, Afrika, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'daki 


işlerinin teknolojik ve teknik gereksinimlerini karşılamak 

için küresel uzmanlık sunmak üzere de yine bu merkezden yararlanacağız. Bu sayede dünya çapındaki müşterilerimizin sektör liderlerinin beklediği en 

iyi anlama, destek ve bakım seviyesine sahip olmasını sağlayacağız." dedi. 
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rerrari Portolino | 


Kiye de 


Ferrari'nin geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtımını gerçekleştirdiği cabrio modeli Portofino, Türkiye'de satışa sunuldu. 


m smini İtalya'nın Portofino şehrinden alan model, katlanabilir 'hardtop' tavanı, geniş bagaj hacmi ve kullanıcı 

dostu yaşam alanı ile dikkatleri 

üzerine çekiyor. Ülkemizde 

541.525 Euro'dan başlayan 

fiyatlarla satışa sunulan 

Ferrari Portofino modelinden 

2018 yılında 5 adetlik satış 

kotaları bulunduğunu belirten 

Fer Mas Şirket Müdürü Sinan 

Saip Bel, “Belirlenen 5 adetlik 

kotanın tamamının satışını 

gerçekleştirdik. İlkini bu ay teslim ettiğimiz Ferrari Portofino modellerimizi Kasım ayına kadar sahiplerine teslim etmeye devam edeceğiz" bilgisini verdi. 

Ferrari Design Center (Ferrari Tasarım Merkezi) imzasını taşıyan Portofino, akıcı arka tasarımını beraberinde getiren 'two-box' yapısıyla şekillendirilmiş, agresif görünümlü bir spor otomobil olarak ön plana çıkıyor. Açılabilir 'hardtop' tavana sahip bir coupe-cabrio için benzersiz olan bu mimari, dinamizmden ödün vermeden son derece sportif bir karakter ortaya çıkarırken zarif bir tasarımı beraberinde getiriyor. Portofino'nun ön bölümünü boydan boya kaplayan geniş hava girişinin üst kısmında, yatay formlu LED far grubu yer buluyor. Farların dış kenarındaki yenilikçi hava girişi rüzgâr sürtünme katsayısını düşürmek üzere önden gelen yol 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rüzgarını aracın yan cephesine doğru iletiyor. Portofino'nun sportifliğini ve dinamikliğini 

ön plana çıkartan detaylarla donatılan arka kısımda ise köşelere konumlandırılan stop lambaları otomobilin daha geniş ve güçlü görünmesini sağlıyor. 
Stop lambalarıyla birlikte 

arka kısımdaki zarif hatlar da Portofino'nun hafif bir yapıya sahip olan açılabilir 'hardtop' 


tavanın yuvasını kamufle ediyor. 


Açılabilir 'hardtop' tavan düşük hızlarda hareket halindeyken de açılıp kapanabiliyor. 


Portofino'da yer alan 10,2 inç'lik dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi yolculara gelişmiş teknoloji paralelindeki konforu garanti ediyor. Ferrari Portofino'da ayrıca 18 farklı ayar imkânı sunan yeni koltuklarla, arka koltuk diz mesafesini arttırmaya yardımcı olan yeni koltuk sırtlıkları ve isteğe bağlı olarak sunulan yolcu bilgi ekranı gibi yeni özellikler de dahil, son derece zengin bir ekipman seviyesi bulunuyor. Ferrari Portofino'nun kalbinde yer alan ve 2016ile 2017 yıllarında 


“Yılın Motoru' seçilen V8 Turbo motoru yeni komponentler 

ve optimize edilen yazılımı sayesinde, California T'nin motorundan 40 bg daha fazla güç üretiyor. Portofino ile birlikte Ferrari mühendisleri, sadece motoru ve motorun gücünü geliştirmekle kalmazken; V8'inin karakteristik sesini de iyileştirdi. 
Böylece üstü açık sürüşlerde 

de V8 motorun sesinin keyfini daha fazla sürmek mümkün 

hale geldi. Yeni pistonlar, piston kolları ve yeniden tasarlanan emme manifoldu sayesinde performansla birlikte V8 motorun verimliliği de iyileştirilirken, egzoz sistemi geometrisi de tamamen yeniden şekillendirildi. 
Yeni tek parça manifold kayıpları minimize ederken, turbo boşluğu olmayan gaz tepkimelerine ani ve hızlı cevap veren bir yapıyı beraberinde getiriyor. 

Yeni Ferrari Portofino geliştirilirken yeniden şekillendirilen sürüş dinamikleri baştan aşağı yeni teknolojik çözümlerden yararlanıyor. İlk kez bu model tipinde üçüncü nesil elektronik arka aks diferansiyeli (E-Diff3) ile F1-Trac birbirine entegre edilerek bir arada kullanıldı. Bu sayede limitlerde otomobilin kontrolü, mekanik tutuş kadar iyileşiyor. Ferrari Portofino aynı zamanda EPS (Elektrik Destekli Direksiyon) ile donatılan serinin ilk GT modeli olma özelliğine sahip. 


Volvo yeni 5601 dizel motor 


seçeneği olmadan salışa sunacak 


SON DURUM 


Volvo Cars'ın sadece mild hybrid, plug-in-hybrid ya da bataryaya sahip elekirili motor alternatifleriyle satışa sunacağı Yeni Volvo 560, firma tarihine geçecek. 


Yeni Volvo 560, Volvo Cars'ın geleneksel içten yanmalı motorun ötesinde uzun vadeli bir geleceğin taahhüdünü vurgulayan, dizel motor seçeneği sunulmadan üretilen ilk Volvo olacak. Bu model 2019'da Türkiye'de de satışta olacak. 2019 yılı itibari ile her yeni Volvo modeli mild-hybrid, plug- in-hybrid veya bataryaya sahip elektrikli araç olarak satışa sunulacak. 
Otomobil endüstrisindeki en kapsamlı otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması stratejisi 


Fransız otomobil üreticisi 


Renault, Türkiye'nin en yenilikçi mobil uygulamalarından her gün yüzlerce ürünü anında tüketiciyle buluşturan Getir ile 


Türkiye'de bir iş birliğine 


adım atıyor. Dünyada ilk kez dakikalar içinde 


test sürüşünü müşterinin ayağına getiren iş birliği 


“Getir de getirsin; 
Renault Megane test edilsin!” sloganıyla 


anlamına gelen bu yaklaşımla Volvo Cars, Temmuz 2017'deki elektrikli otomobil taahhüdünün ilk adımlarını atmaya başladı. 
“Geleceğimiz elektrikli otomobiller ve artık yeni nesil dizel motor geliştirmeyeceğiz" diyen Volvo Cars CEO'su Hâkan Samuelsson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tam elektrikli otomobillerle olan geleceğe doğru yol alırken, içten yanmalı motor seçeneklerini de mild hybrid motorlarla değiştireceğiz. Yeni Volvo 


S560ise bu stratejimizin ilk temsilcisi olacak.” 
Bu yılın Nisan ayında 
Volvo Cars, 2025 yılına kadar global satışlarının yüzde 50'sini tamamen elektrikli otomobil satışlarının oluşturacağını hedeflediğine dair bir açıklama yapmıştı. Marka bu açıklamayı 2018 Pekin Otomobil Fuarı'nda yaptı ve böylece dünyanın lider elektrikli otomobil pazarı olan Çin'deki varlığını pekiştirmiş oldu. 
Markanın premium orta boy sedan temsilcisi olan Yeni Volvo 560, Volvo'nun 


ödüllü yeni 90 ve 60 
serilerinde de kullanılan ve başarısını kanıtlamış olan Ölçeklendirilebilir Ürün Mimarisi (Scalable Product Architecture - 
SPA) üzerine yükseliyor. 
Yeni Volvo 560'ın station karoser versiyonu olan 
V60, bu yılın başlarında Stokholm'de tanıtılmıştı. 
Yeni Volvo 560 modeli ilk etapta dört silindirli Drive-E benzinli motorlar ve iki adet benzinli plug- in-hibrit motorla satın alınabilecek. Mild hybrid versiyonlar ise önümüzdeki yıl satışa sunulacak. 


Kenauli ve Getir IŞ birliği başladı 


Teknolojik yeniliklerine her geçen gün yenisini ekleyen Renault, Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek inovatif bir projede yer alıyor. 


lanse ediliyor. Artık Getir 


kullanıcıları hafta içi 


18.00-22.00; hafta sonu 


ise 12.00-22.00 saatleri 


arasında istediği zaman, 


istediği yerde anında Renault Megane Sedan'ı test edebiliyor. 
Uygulama içinde yer alan “Test sürüşü” kategorisindeki aplikasyon üzerinden test sürüşü imkanı 


veren bu inovatif işbirliği 


sayesinde kullanıcılar, 


hızlı ve kolay bir şekilde Megane Sedan'ı test etme fırsatı yakalıyor. 
Getir uygulaması ile müşteriler, şehrin her noktasındaki “Megane Sedan'ları Getir” uygulamasına giriş yaptıktan sonra ilgili kategoriden test sürüşü için aracı Getir talimatı ile bulunduğu noktada çok kısa süre içinde test sürüşü yapabilme imkanına kavuşabiliyor. 


- ki 


getir 


Bengu Meyan 


Rersall Yagar Tost Surüşü Oereyimi Üetir'da! 


AUTOCAR.COM.TR 17 


18 AUTOCAR.COM.IR 


ot hatch'lerin otomobil dünyasının soğuk reklam politikalarından ayrık olduğu dönemleri hatırlar mısınız? 
Mitsubishi Colt Cyborg R, Citroğn AX GT ve Renault Clio V6 gibi garip ve çılgın makinelerin olduğu zamanları diyorum. Artık böyle araçlar karşımıza pek çıkmıyor. 

Bu makinelerin modern halefleri hâlâ iyi sürüş keyfi sunabiliyor fakat endüstriyel gereklilikler dolayısıyla artık hem daha ciddi bir havaya büründüler, hem de üreticilere iyi para kazandırıyorlar. Firmaların “marka yüzü” açısından kilit gördüğü ateşli süpermini modelleri bu yüzden Avrupa'da 5 yıl öncesine göre iki katdâha popüler. Bunu yeni, üçüncü nesil Ford Fiesta ST'nin teknik özelliklerinden ve Ford Performance'ın araç üzerinde yaptığı mesaiden rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. 

Temel aldığı yedinci nesil Fiesta'dan yaklaşık 1 yıl sonra gelen yeni S'nin gördüğü altyapı güncellemeleri ve performans verileri, “Team RS”e güncel ününü getiren 2002 Focus RSten daha çok ses getirecek kadar iddialı. 
Bunlardan belki de en önemlisi, teknik veri kağıdına baktığınızda dikkatinizi ilk çekecek olan -opsiyonel, Ouaife imzalı- limitli kaydırmalı diferansiyel. ST son derece ilginç bir makine ama meraklanmayın, ilerleyen sayfalarda yeni ve ilginç teknik özelliklerinin yanı sıra sürüşün nasıl hissettirdiğinden de bahsedeceğim. 

Aracın başlangıç noktası, Fiesta'yı temel alan şasisi. Ana gövdenin altbölümündeki kilit noktaların desteklenmesiyle S'nin rijitliği 


standart modele göre X14 arttırılmış. 


Ayrıca yeni ST, performanslı bir Ford 


modelinde kullanılan en serttorsiyon çubuğu ve en hızlı direksiyon sistemiyle de öne çıkıyor. Diğer konulara geçmeden önce bir de ilginç süspansiyon sistemine değinmek lazım. 

Tenneco'nun frekans seçici amortisörleri önde de, arkada da kullanılmış. Hem yüksek, hem de düşük frekanslı girdileri iyi sönümlemek için standart pasif amortisörlerin aksine çift subaptan yararlanan sistem adaptif değil, sadece biraz akıllı. Dahası, Ford'un arka aksa yerleştirdiği asimetrik ve farklı yönlere bakan yaylar, yataklarına eğilerek yerleştirildikleri için yük taşımanın yanı sıra arka tekerleklerdeki yatay kuvvetleri de dengeliyor. Bu yaylar, aslında arka süspansiyonlarında torsiyon çubuğu kullanan hot hatch'lerin temel bir sorununa çözüm sunuyor. 
Yol tutuş performansında üst düzey hassasiyet elde etmek için normalde son derece rijit süspansiyon burçları kullanmanız gerekiyordu ve bu da sürüş konforunu mahvetmekteydi. 
Ford'un söylediğine göre “tork yönlendiren” yeni yaylar, bu sorunu Watt”s linkage düzeni kadar iyi çözüyor ve daha yumuşak burçların kullanılmasına zin veriyor. 

Ayrıca kendileri Watts linkage düzeneğinden hatırı sayılır miktarda hafif. Fiesta ST, sınıfındaki diğer otomobiller arasında yaygın hâle gelmeye başlayan özel bir ön tekerlek göbeği tasarımına sahip. Bu sayede Ford, aracı yere yaklaştırırken ön süspansiyon dönme merkezini mümkün mertebe yukarıda tutmuş ve ön kingpin açısı ile tekerlek merkez kaçıklığını gerekli aralıkta tutarak tork yönlendirme ve sekerken yönlenme gibi istenmeyen durumları minimuma indirmiş. 


Ford'un yeni, 1.5 litrelik üç silindirli motoru 200 bg ve 290 Nm üretebiliyor 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TEST NOTLARI 
Eğer aktif egzoz sistemi yapıyorsanız, yeni hot hatch'inize yapay motor sesi sistemi ekler miydiniz? Fiesta 
ST bunu yapan birçok performans modelinden bir tanesi fakat sistem en üst seviyede bile çok zoraki gelmiyor. MS 


Yeni Fiesta S'nin yay sertliği yerini aldığı modelden biraz daha yüksek ancak -mühendislerin de size söyleyeceği gibi- yeni sönümleme sistemi ve burçlarla birlikte sürüş karakteristiği daha olgun ve çok yönlü hâle gelmiş. Üsteliktüm bunlar, ST gibi bir makinede büyük önem taşıyan eğlenceli sürüş dengesi ve yönlendirme tepkisi gibi özelliklerden çalınmadan sağlanmış. 
Aynımühendisler size eski Fiesta STyi çok sevseler de normal yollar için sert karakterini inkâr etmediklerini ve bunu yeni nesle taşımak istemediklerini de söyleyecektir. Siz onlara ters 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ters bakmadan önce söyleyelim: 

Bu mühendisler, gelişim testleri esnasında Pilot Sport 4S lastikleri Michelin'e geri gönderip, sadece daha iyiyol tutan Pilot Super Sports'ların iş göreceği konusunda ısrar edenler ileaynı ekip. 

ST'nin yeni motoru hakkında söyleyeceklerimi daha önce duymuş olabilirsiniz. Tamamen alüminyum, üçsilindirli 1.5 litrelik turbo motor, bir önceki nesil ST'nin dört silindirli 1.6 motoruyla aynı maksimum gücü ve benzer tork değerini sunuyor. Ayrıca yeni ünite, hafif yükdurumunda toplam hacminin 9666'sında çalışabiliyor. Yani yer 


a m 


yer iki silindirle de çalışabilen üç silindirli bir motordan bahsediyorum — ki bu, endüstride bir ilktir. Peki avantajı ne? Laboratuvar testlerinde CO2 emisyonu ve yakıt tüketiminde eski ST'ye oranla 9620 daha iyi sonuçlar. Yeni motorun eskisinden hafifolduğunu bilmek deilginizi çekecektir. 

Yedinci nesil Fiesta'nın ST versiyonu, aynı zamanda seçilebilir sürüş modları (Normal, Spor ve Pist) sunan ilk ST olma özelliği taşıyor. 
Ayarlar arasında gezindikçe aktif egzozile yapay motor sesi sistemi, ST'nin homurtusuna daha kuvvetli tınılar ekliyor. Motor sesi ve orta 


devirlerde hissettirdiği çekiş ile yeni ST,5 silindirli orijinal Focus ST'yi çok uzaktan da olsa andırıyor. 

Üst devirlerdeyken gazdan ayağınızı çektiğinizde krank milinin yavaşlama süresine hayran kaldığımı söyleyemeyeceğim. Bunun nedeni, üç silindirli motorların düşük devirlerde pürüzsüz çalışması için kullanılan karşı ağırlıklar. Yine de Ford volanıtamamen çıkarmış olsaydı maksimum devirin nereye çıkacağını ve motorun üretebileceği maksimum gücü düşünmeden edemiyorum. 
Belki de bu sadece bana özgüdür. 
Genel olarak motor iyi ivmeleniyor, karakter sahibi ve torka rağmen devirlenmeyi seviyor. 

Fiesta, birçok alanda yerini aldığı model gibi hissettiriyor. Sabit orana sahip dolgun direksiyon sayesinde temponuz ne olursa olsun araca kolayca hareket verebiliyor, oldukça iyitutunma olan ve olabildiğince düz kalan gövdeyi kontrol edebiliyorsunuz. Ancak asıl önemli nokta, sürüş kalitesi. 

Aracı sadece pistte kullanmış olduğum için Ingiltere'nin tali yollarında göstereceği performansı kesin olarak değerlendiremeyeceğim fakat eskiye oranla daha yumuşak ve maharetli bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Yeni modelin süspansiyonları, test sürüşü esnasında karşıma çıkan ve bir önceki nesil S'nin amortisörlerinde kapamaya neden olarak gövdeyi 


ea ak sl Kİ 
ST nin 6 silindirli motoru « 

2 silindirle de çalışabiliyor ki Du, 
otomotiv endüstrisinde bir ilk 


İLK SÜRÜŞ 
YAYLANMANIN KEYFİ 


Ford'un arka süspansiyondaki torsiyon çubuğu düzenine en yeni çözümü -kuvvet yönlendirmeli yaylar- basit, hafif ve görece ucuz. 
Aşağıdan bakıldığında Fiesta ST'nin kuvvet yönlendirmeli yayları yataklarına eğilerek sokulmuş gibi görünüyor ancak gerçekte kendileri farklı yönlere bakar şekilde, asimetrik olarak yerleştirilmiş. 
Böylece yaylar esnedikçe arka tekerlekler üzerine yanal bir kuvvet uygulanıyor. Tekerlek başına birer yay olduğu için arka süspansiyon üzerinde yanal yük olmayınca bu kuvvetler birbirini dengeliyor. 
Direksiyonu çevirdiğinizde arka süspansiyonda oluşan yanal yük ise bu yaylar tarafından dengeleniyor. 
Bu kuvvetler etkimeye başladığında arka süspansiyonu sabit tutan yataklar üzerindeki yük azalıyor ve yol tutuşu hassasiyeti iyileşiyor - öte yandan bu sistem sayesinde normal kullanımda daha medeni ve uysal bir sürüş sunuluyor. 
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<a Eskiye oranla daha iyi tutunuyor, viraj içinde daha dengeli ve virajlara daha fazla hız taşıyabiliyor || | - 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sarsacak cinsten kasisleri ve çukurları iyi şekilde sönümlüyor verahatınızı bozmuyor. Eski ST'yle üzerinden geçtiğinizde satın alma sürecindeki bencilliğinizden size kızan yolcularınız artık şikâyet etmeyecektir. Artık kız arkadaş/ kaynana testini geçebilen bir Fiesta ST var. Yaşasın! 

Müthiş olan bir diğer şeyise ST'nin yol tutuşu. Hoş, bir Ford Performance ürününden de bu beklenirdi zaten. 
Yeni ST, önceki modele göre biraz daha hassas bir direksiyon tepkisine sahip. Tekerlekler daha istekli ve keskin yönleniyor, tutunma daha 


Eşleriniz ve aile fertleriniz bu koltuklarda eski ST'ye göre daha konforlu hissedecek 


yüksek ve aracın burnu, yanal kuvvetlerin arka tekerleklerde toplandığı için selefine göre çizginize daha sadık kalıyor. Viraj içi dengesi artan ST'nin virajlara taşıdığı hız eskisinden daha fazla. 
Viraj çıkışlarında ise Ouaife marka limitli kaydırmalı diferansiyelin müdahaleleri sayesinde hissedilir şekilde daha fazla çekiş var. 
Üstelik stabilite kontrolünü kapatıp arkataraf üzerindeki yükü kaldırdığınızda araç hâlâ oldukça eğlenceli. Gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman Fiesta, aklıma gelen tüm ateşli süperminilerden 


daha istekli ve güvenilir biçimde kontrollü bir arkadan kayma durumuna girebiliyor. Aslında bu durum, istisnai yol tutuşu dengesi ve ayarlanabilirliği ile birlikte şasi mühendislerinin tasarım felsefesini açıkça ortaya koyuyor. Rakipleri bu olayı mekanikile yenmek isterken Fiesta ST mühendisleri, kontrollü liftoff oversteer'a tepki vermeyen önden çekişli bir performans aracının vakit kaybı olduğunu düşünmüşler ve tam olarak buna cevap verebilen bir makine yapmışlar. 

Bir önceki Fiesta ST”nin açık şekilde domine ettiği pazarda 


yenilenen birçok araç olduğunu veilktestsürüşümüzün kısalığını düşünürsek, Ford Performance'ın elinden çıkan yeni ST'nin sınıflideri olup olmadığına daha sonra karar vereceğiz. Kafaya oynayacağı açık 

ve daha önce sürdüğüm diğer ST amblemli Ford kadar iyi, burası kesin. 
Daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmek için eklenen konfor 

ise kesinlikle onu daha az sürücü otomobili yapmamış. Yılın en uygun fiyatları performans araçlarını tartıp değerlendirdiğimizde Fiesta S'nin işi zor. 


FORD HESTA ST 


Bolcahız ve karakter, çok yönlü sürüş özellikleri ve üstün denge. 
Sınıflideri olmaya hazır 


Fiyat £18,995 (İngiltere fiyatı) 

Motor Sıralı 3 silindir, 1.5 litre, turbo, benzinli 

Güç 200 bg © 6000 d/dak 

Tork 290 Nm © 1600-4000 d/dak 

Şanzıman 6iilerimanuel 

Ağırlık Bilinmiyor 

0-100km/s (o 6.5sn. 


Maksimum hız 232 km/s 
Yakıt tüketimi 5.1 1t/100 km (tahmini) CO>,taxband 114g/km Volkswagen Polo GTI, Renault Clio 220 Trophy RS 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orto'da uluslararası basın lansmanı yapılan yeni Audi A6'nın benim için ilginç bir yönü vardı..Yıllardır Audi lansmanlarında saatler süren nostaljik otomobil, özellikle motorsporları üzerine sohbetler yaptığımız sevgili dostum Gino Bottaro bu kez yerini bir başka sevgili dostum, bu kez Seat Cup ve Mitsubishi Evo Cup'ta dişe diş mücadele verdiğim (daha hızlıydım ) Retro otomobil zevklerimiz neredeyse birebir aynı olan, VW Ticari araçlar eski genel müdürü sevgili Kerem Güven'e bırakmıştı. 
Sene başında Doğuş Otomotiv 


» 
A 


değişikliğinden sonra Gino 

ve Kerem'in yeni görevlerinde de çok başaralı olacaklarına eminim. Ancak benim 

alışmam aynı derecede kolay olmadı. Iki değerli yöneticiye yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni markaları ile ilk lansmanlarında birlikte olmak benim için büyük gurur. Bunun bir de sevgili Vedat Uygun tarafı var onu da Touareg yazısında bulabilirsiniz. 


Artık iyi otomobil yok mükemmel otomobiller var Yeni otomobillerle ilgili yorum yapmak, özellikle eleştirel 


bünyesinde yapılan organizasyon yorumlarda bulunmak çok 


GR 


zorlaştı. Otomotiv teknolojisinin geldiği nokta neredeyse üretilen her otomobilin standartlarını özellikle üst ve premium segmentteki otomobillerde 

çok yüksek bir noktaya taşıdı. 
Artık kötü ya da averaj otomobil neredeyse yok. Markalar üretim ve Ar-Ge çalışmalarında çok daha Barklı ayrışma noktalarına 


konsantre olmaya a 


Fren, aktarma organları, araç içidonanımlar, güvenlik, 

yakıt tasarrufu gibi kavramlar geçmişte kalan klişelerden ibaret. Üretim teknolojilerindeki baş döndürücü yenilikler, yükeck teknoloji, yazılım ve dijitalizasyon, ortak platform 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stratejileri, farklı markaları 

bir arada bulunduran büyük grupların konsolide gelecek tasarımları büyük kolaylıkların ve sinerjinin yanında rekabet açısından da acımasız bir dönemi de beraberinde getirdi. Iyi olmak yetmiyor artık, mükemmel olmak şart. Peki bu acımasız rekabet ortamında markalar nasıl farklılaşacak? Yakın gelecekte hybrid ve tümüyle elektrikli otomobillerin de gelişimini dikkate alırsak, satış sonrası hizmetlerdeki gelir beklentileri de neredeyse tamamen ortadan kalkacağı için otomotiv şirketleri için üretimde konsolidasyon, ek gelir kaynakları (aplikasyon, iot 


w ? 


gelirleri, tekstil, telekom, teknoloji sektörlerinden farklı markalarla işbirlikleri vb.) ihtiyacını da beraberinde getiriyor. 

Iştetam bu ortamda lansmanına katılma şansı bulduğum yeni A6'datam olarak bu yeni dünyanın dinamiklerine göre tasarlanmış. 
Geçtiğimiz yıl Barcelona'da düzenlenen Audi Summit'de gelecekteki otomobillerin nasıl olacağı pazarlama mantığı ve stratejilerdeki değişiklikleri, yüksek teknoloji ve dijital yeniliklerin Audi'nin geleceğini nasıl etkileyeceğini en tepe yöneticilerden dinledikten sonra yeni modellere ne şekilde yansıdığını hele de gündelik hayatımda bir önceki jenerasyon A6 kullandığım için yeni A6 ile ilgili kıyaslama şansım daha kolay oldu. 


Tasarım ve dış görünüş; “Çok daha vahşi ve kışkırtıcı” Çizgiler keskinleşmiş ve önceki modellerdeki nispeten düz satıhlar vedaha mütevazi ızgaralar, hava girişleri yerini 

S versiyonlardaki agresif ve 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maskülen tasarımlı unsurlara eya sonuç olarak çok daha kışkırtıcı. Evet bu otomobil business” mantığı ile üretilmiş olabilir ama fazlasıyla sportif görünüme de sahip. 


İç mekan ve yeni fütüristik konsol “Tek kelime ile müthiş” 

Eski A6 ile ilgili bütün bildiklerinizi unutun.. Eskiye dair hiçama hiç bir şey yok, tamamı 

ile dijital tasarım unsurlarını adeta "gelecek şimdi” mottosuyla meydan okurcasına yenilikte bir kokpit. Konsol demek bile çok geleneksel kalıyor. Kullanım ergonomisi, gündelik hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelen 

akıllı telefon-tablet kullanım alışkanlıkları, parmak hareketleri ile uzaktan ve ekrandan menülere erişim, yenilenen MMI, multi medya arayüzü sayesinde aracın tüm fonksiyonlarına kolay 

erişim, özellikle benim gibi eski sisteme alışık olanların ilk bakışta kullanması karmaşık gibi gözükse de, çok etkileyici. 


Motorlar 
Yeni Audi A6, ilk etapta 3.0 
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<5 Yeni Audi A6, çok daha ———. vahşivekişkırtc 


TDI motor seçeneği ile pazara sunulacak. A6'da kullanılan dizel motor 286 hp gücündeki dizel motor ise (ortalama yakıt tüketimi 5,8-5,5litre/100 km, CO2 emisyonu 150 — 142 g/km) krank miline 620 Nm tork aktarıyor. 3.0 
TDI motorda sekiz ileri tiptronic şanzıman yer alıyor. 3.0 TDI motorda guattro dört tekerlekten piş sistemi standart olarak ulunuyor. Tiptronic şanzımanda kendinden kilitlenen merkezi diferansiyel yer alıyor. Vites geçişleri ise tümüyle otomatik. 


Sürüş, süspansiyon ve güvenlik sistemleri 

Yeni A6'daki en çarpıcı yenilik “four wheel steering system” (dinamiktüm tekerlerden yönlendirme sistemi) olarak 


dikkatimi çekti. Bu sistem hem manevra kabiliyetini artırıyor, dar alanlarda dönüş yarıçapını oldukça azaltıyor ama daha önemlisi yüksek sürat ve keskin virajlarda çok daha dengeli ve stabil bir performans sergiliyor. 
Hem ben hem de sevgili Kerem, Porto'nun oldukça dar ve keskin virajlı yollarında otomobilin limitlerini zorlasak da en ufak bir savrulma yaşamadık. 
Otomobilin özelliklerini ve yeniliklerini anlatmakla bitmez, neredeyse tümüyle yenilenmiş A6, şüphesiz segmentinin en önemlisi oyuncularından biri olmaya devam edecek ve bununla da kalmayarak sağladığı yeniliklerle çıtayı da oldukça yükseğe taşıyarak rekabette büyük bir avantaj elde etmişe 


benziyor. Otomobilin özellikle ülkemizdeki hedef kitlesi ağırlıklı üst düzey yöneticiler, bürokratlar, irket sahipleri, makam şoförü ihtiyacı olan diğer yöneticiler gibi gözükse de, konforu seven ama aynı zamanda sportif yönü kuvvetli, uzun seyahatlerden hoşlanan, kış sporlarını seven farklı profildeki kullanıcıların için de sunduğu özellikler ve tasarımı sebebiyle büyük ilgi göreceğini tahmin ediyorum. Tek eleştirim jant seçimine olacak, bu güzel tasarımın en önemli tamamlayıcı unsuru olan jantları daha özenle seçilebilirdi. 

Yeni Audi A6'nın lansmanı için seçilen parkur, konakladığımız otel, hazırlıklar ve bize yardımcı olan ekipler gerçekten çok titiz bir hazırlığı gösteriyordu, yine kusursuz bir Audi organizasyonuna katılmak çok keyifliydi. Sevgili Kerem'in yeni görevi sonrası ilklansmanında 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birlikte olabilmek ayrı bir mutluluk, hem teşekkür ediyor hem de başarılarının devamını diliyorum. 
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DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİYLE YENİ AUDI A6 SEDAN 


İşletim sistemi 

e Yeni dokunmatik MMI işletim sistemi ve ekran konsepti: sesli ve titreşimli uyarılar ile akıllı metin girişi 

e Araç içi ve online arama sağlayan doğal dil ses kontrolü e Direksiyon üzerinden kontrolü sağlanan isteğe bağlı alınabilen Full AD (1.920 x 720 piksel) Audi sanal kokpiti; göz hizası göstergesi de seçenek olarak sunuluyor 

e Yediye kadar farklı profil 

için kişiselleştirilebilen 400 
fonksiyon 


Bilgi-eğlence sistemi 

e Standart MMI navigasyon; isteğe bağlı alınabilen 10 inçlik ekrana sahip birinci sınıf MMI navigasyon plus 

e Sürücü tercihine göre kendini geliştiren navigasyon; 

HERE desteği ile online 

yol oluşturma, ücretsiz 

il 

eisteğe bağlı alınabilen ve arka kısım için de sunulan Bang & Olufsen 3D Ileri Ses Sistemi 

e Aramalarda kolaylık sağlayan Audi phone box gibi diğer opsiyonlar 


Sürücü destek sistemleri 

e Uç paket halinde sunulan ve bünyesinde kavşak asistanı, verimlilik asistanı ve uyarlanabilir sürüş asistanı gibiyeni sistemler barındıran 39'a kadar farklı sürücü destek sistemi 

e Merkezi sürücü asistan kontrolöründe (ZFAS) lazer tarayıcı içeren ve tüm verileri kalıcı olarak birleştiren geniş kapsamlı sensör seti 


Geniş tabanlı elektrifikasyon ©48V elektrik sistemi ile donatılmış V6 motorlar 

e MHEV teknolojisi, aracın motor kapalıyken de ilerlemesine, yüksek geri kazanım gücü ve daha geniş bir dur/kalk fonksiyonu sağlarken mi de 100 kilometrede 
0,7 litre yakıt tasarrufu imkanı sunuyor. 


Gövde ve iç mekan 

e Bir önceki modele göre 21 mm daha uzun iç mekan ve arka koltukta 12 mm daha fazla diz mesafesi 

©530litrelikdaha geniş yükleme alanında sahip bagaj, tekme hareketiyle açılabilen sensörlü elektrik bagaj kapağı e Yüksek performanslı aeroakustik ve aerodinamik özellikler, bir sonraki modelde 0,2'lük direnç katsayısı 

e Yeni geliştirilen koltuklar: isteğe bağlı alınabilen spor 


koltuklar, süper spor koltuklar veya kişiselleştirilmiş şekilli koltuklar 

o Kl panoramik açılır cam tavan ile iyonizer ve koku özelliği bulunan hava kalite paketi 


Süspansiyon 

e Audi drive select modlarında daha fazla seçenek: yüksek konfor, stabilite ve daha sportif karakter 

e isteğe bağlı alınabilen ön aks içindinamiktüm tekerlerden yönlendirme sistemi ve aynı/zıt yönde dönen arka tekerlekler 

e Spor süspansiyonu, sönümleme kontrollü süspansiyon ve uyarlanabilir havalı süspansiyon seçenek olarak sunuluyor 

e Ayarlanabilir donanımların ağ üzerinden kontrolünü sağlayan elektronik şasi platformu (ECP), çeşitli sürüş modları sunan Audi drive select 


Çekiş sistemi 

e Dizel motor, 210 kW, 620 Nm torktan güç çıkışı (100 km'de kombine yakıt tüketimi: 

5,8 -5,5 “5g /kmcinsinden kombine CO2 emisyonları: 150-142 *) 

e Çevik güç gelişimi, yüksek verimlilik ve üstün incelik eisteğe bağlı alınabilen spor diferansiyeli ile sunulan sekiz vitesli tiptronic V6 TDI 


Dış tasarım ve aydınlatma 

e Gergin çatı hattı ve kısa çıkıntılar ile teknik ve zarif tasarım 

e Alçak ve geniş tek çerçeveli ızgara, güçlü hatlara sahip hava girişleri 

e Bir önceki modele göre biraz daha büyük boyutlara sahip: *7mmile 4.939 mm,aks mesafesi: *- 12 mmile 2.924 mm, genişlik: 412 mmile 1.886 mm, yükseklik: 4-2 mmile 1.457 mm e Isteğe bağlı alınabilen yüksek çözünürlüklü uzun huzme sunan HD Matrix LED farlar, ön ve arka farlarda dinamik ışık sıralaması 


İç tasarım, renkler ve malzemeler 

e Sade tasarıma sahip iç mekan, design ve işletim konseptinin birleşimi 

e Opsiyon olarak sunulan 10,1 inçlik entegre ekran, az sayıda düğme ve kontrol 

e Iç mekan için konturlu ambiyans aydınlatma 

e Geniş sofistike malzeme yelpazesi; yeni renk seçenekleri; birinci sınıfdonanım olarak Audi design selection ve Sline spor paketi 
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ugüne kadar yaklaşık 1 
milyon adet üretilen Touareg, tasarımı ve markanın tarihinde bir Volkswagen'e entegre edilen en kapsamlı sürüş destek sistemleriyle, Alman firmanın mühendisliğinin geldiği son noktayı da gösteriyor. 
Yeni Touareg, tasarımı ve yenilikçi kumanda, konfor ve güvenlik sistemleri ve malzeme kalitesi ile üst sınıf SUV segmentinde zirveye oynamayı amaçladı. Tamamen yenilenen tasarımının yanı sıra dijitalleşen özellikleri, geliştirilen sürüş destek sistemleri ve sürüş dinamizmi ile SUV araç pazarında kendisine üst sıralarda yer aramayı sürdürecek. Yeni Touareg”in Türkiye'de satışa sunulacak modeli sahip olduğu standart donanımlarına ilave herhangi bir opsiyonel donanıma gerek kalmadan sunulacak. 
Dijital kokpit “TInnovision Cockpit”, “10. Light - LED Matrıx” far sistemi, kolay açılır/ kapanır “Easy open/close” bagaj kapağı, park asistanı, 19” “Osorno” alaşım jantlar, aracın yerden yüksekliğini ayarlayabilen havalı süspansiyon sistemi, “Vienna” deri koltuk döşemeleri, sürücü tarafında hafıza özelliği bulunan elektrikli 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ön koltuklar, ön/arka koltuklar iledireksiyonda ısıtma özelliği ve 4 bölgeli tam otomatik klima gibi genelde opsiyonel olarak sunulan premium özellikler VW Touareg'de standart olarak yer alıyor. 

Yeni Touareg, grubun MLB (Modular Longitudinal Matrix), Modüler Boylamsal Platform ) yönetimi temel alınarak tasarlandı. Motor ve şanzımanın boylamsal olarak yerleştirildiği bu sistem sayesinde otomobil, bir önceki nesle göre 44 mm. 
daha geniş ve 77/7 mm.daha uzun. Yeni Touareg, 4.878 mm uzunluk, 1,984 mm genişlik, 1.702 mm yükseklik ve 2.894 
mm aks mesafesi iledaha dinamik ve zarif bir görünüme kavuşuyor. 106 kg daha hafif gövde ve 113 litre daha geniş bagaj hacmine sahip Touareg”in yeni boyutları sadece aracın gövde orantılarına değil yaşama alanı genişliğine de olumlu etki di Uzunluktaki artış bagaj kapasitesinde büyüme sağlayarak daha önce 697 litre olan bagaj hacmi yeni nesilde arka koltuklar dik durumdayken 
810 litreye ulaşırken, ayrıca 
elektrikli olarak açılıp kapanan bagaj örtüsü ile fonksiyonel bir kullanım amaçlanmış. Artan 


uzunluğa ve genişliğe rağmen, karma alüminyum malzeme (yüzde 48) ve yüksek teknoloji ürünü çelik (yüzde 52) kullanımı sayesinde aracın gövdesi artık 
106 kg daha hafif. 

Volkswagen, Yeni Touareg ile birlikte ilk kez tamamen Dijital Kokpiti “Innovision Cockpit” kullanıma sunuyor. 12,3 inç büyüklüğünde Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display” 
ve sürücüye doğru eğimli 15 
la e la ekrana sahip “Discover Premium” radyo-navigasyon bilgi ve eğlence sisteminin bir araya gelmesinden oluşan sistem, dijital kumanda, bilgi, iletişim ve eğlence olmak üzere araca aittüm fonksiyonları bir araya topladı. Discover Premium; Appconnect (entegre MirrorlLink , Apple CarPlay, Android Auto "“ vb), kablosuz şarj özelliği, telefon bağlantısı, harekete duyarlı kontrol, kişiselleştirilebilir “Home tuşu ve klima gibi tüm öğeleri barındıran sistem geleneksel düğmelere ihtiyaç duymuyor. Her an açık, sezgisel kullanım ve maksimum seviyede kişiselleştirme özelliklerine sahip olan Innovision Cockpit, Touareg ile birlikte yarının dijital iç mekan yaklaşımını bugünden 


kullanıma sunuyor. Dijital Kokpit “Innovision Cockpit”in bir diğer bileşeni olan 12,3 inçlik dijital gösterge panelinin ekran düzeni, sürücü tarafından ana ekran üzerinden veya çok fonksiyonlu direksiyon Emil kullanılarak kişiselleştirilebiliyor. Günlük ve toplam kilometre bilgisinin daima aktif olduğu ekrana, arzu edilmesi halinde, Gece Görüş Sistemi “Night Vision”, sürüş destek sistemleri gibi isteğe bağlı olarak sunulan özellikler ve lastik basınç izlemeden navigasyona kadar birçok bilgi de entegre edilebiliyor. 

Yeni Touareg”*e sürücü, Dijital Kokpit “Innovision Cockpit” üzerinden sürüş destek sistemleri, 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A N z sürüş dinamikleri ve diğer ME a — birçok özelliği kişisel kullanım - . ge i gereksinimine uygun olarak 
| > ayarlayabiliyor. Böylece araç, 
AR KOB s7 332 U — — h sürücünün “kendi yp m m. AK dönüşüyor. Bu yenilikçi çözümle a y” birlikte otomobilde yeni bir dönem başlıyor. Sürücü ve beraberindeki yolcular araca değil, araç, sürücü ve beraberindeki yolculara uyum sağlıyor. Tıpkı yeni nesil akıllı telefonlar gibi Yeni Touareg de kullanıcının kişisel gereksinimlerine 


uyarlanabiliyor. Bu, sürücünün Motor ve Şalızımanın boylamsal olarak 4 dokunmatik yüzeyler ve çok si | fonksiyonlu direksiyon üzerinden 


yerleştirildiği sistem sayesinde yeni Touareg in gönecii ibiileyoğun boyutları genişledi 


e 


içerisinde çalışan donanım ve yazılımlarla mümkün oluyor. 

Yeni Touareg”in iç donanımı da kullanıcıların isteklerine göre farklılaştırılabiliyor: Ahşap ve doğal tonların hakim olduğu “Atmosphere” dizaynın yanı 

sıra, fırçalanmış aliminyum öğelerinin ve uyumlu renklerin hakim olduğu “Elegance” dizaynı kullanıçılara teknolojik ortam vaat ediyor. Isteğe göre alınabilecek olan “R-Line” iç donanım paketi ise sportif öğeleriyle kullanıcıların beğenisini topluyor. 

Yeni Touareg'ın 3,0litrelik 6 
silindirli VE TDI dizel motoru, bir önceki nesle göre, 24 bg daha fazla güçle, 286 bg güç üretiyor. 
Otomobilin maksimum torku ise, 
20 Nm artışla 600 Nm'ye ulaşıyor. 
8 ileritiptronik şanzıman 
ile sunulan Yeni Touareg'e “AMOTTON” dörttekerlekten çekiş sistemi eşlik ediyor. SCR (Seçici Katalitik Indirgeme) teknolojisine sahip Yeni 
Touareg'in, 3,0 lt V6 TDI SCR 286 
bg 4MOTTON Tiptr. Versiyonu, O'dan saatte 100 kilometre hıza, 6.1saniyede ulaşıyor. Azami 
hızı 235 km/s olan otomobil, 100 
kilometrede, ortalama 6.9 litre yakıt tüketimine ve kilometre başına 182 gr karbondioksit emisyonuna sahip. 

Yenilenen VW Touareg, Haziran ayında 157 bin Euro'dan başlayan fiyatlar ile Türkiye 'de satışa sunulacak. 
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PORSCHE'NİN YENİ ELEKTRİKLİ OTUMOBİLİ MİSSJON E STANDARTLARI YENİDEN BELİRLİYOR 


Alman otomobil üreticisi Porsche'nin 20100 elekirikli otomobili Mission E, 
2019 senesi sonunda caddelerde olacak 


tomotiv sektörü içinde bulunduğumuz dönemde öyle bir süreç içerisinde ki, önümüzdeki birkaç yıldaki değişim geçmiş 50 yılın toplamından daha fazla olacağı öngörülüyor. Bu değişim sadece otomobillerin hybrid yada tam 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elektrikli motorlar ile yenilenmesi veya otonom sürüşler ile sınırlı değil, her alanda değişen tüketici ihtiyaçları, hayat tarzı ve buna bağlı beklentiler ile çok yönlü bir değişim olacağı bir gerçek. Teknolojik gelişmeler, otomotiv sektöründe hem çok ciddi fırsatları beraberinde 


getiriyor, hem de bunu doğru değerlendiremeyecek ya da geç kalacak firmalar için aynı zamanda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bunu fırsata çevirecek ve ileride “case study” olarak okutulacak hikayeyi yazan markalardan biri de Porsche olacak. 


Porsche geçen yıl 23,5 milyar Euro ciro ve 9615 in üzerinde kar marjıiledünyanın en karlı otomotiv şirketlerinden biri. Işleri yolunda giden ve buna rağmen geleceğin bu derece farkında bir şirket olan ve 2025 stratejisi dahilinde ciddi ve köklü değişiklikleri planlamış 


ö 


3) 
y 


iğımiei 


olmaları ve bunlarla ilgili büyük yatırımların çok önceden başlamış olması gerçekten yukarıda bahsettiğim “case study” in hikayesinin alt yapısını oluşturuyor olacak. 

Porsche'nin 96100 elektrikli otomobili — şu anki kod adı ile Mission E- 2019 sonunda caddelerde olacak. Bu otomobil ile Porsche, marka değerini oluşturan özelliklerden uzaklaşmadan yepyeni bir teknoloji ile sıfırdan bir iş planı uygulamış oluyor. 3,5 saniyeden az bir süre içerisinde 0-100 km/s değerine sahip, 96100 elektrikli ve en önemlisi 500 km menzili olan bir otomobil Mission E. Buna 15 dakika içerisinde 400 km menzillik bir şarj zamanı eklediğinizde muhteşem bir birleşim sunuyor. Yakın birzamanda bu otomobilin yollarda olacağını ve hayal olmadığını düşündüğümüzde bu veriler ile birlikte artık bu dönemin ne kadar yakın olduğunu daha net görebiliyoruz. 

Uzun menzil, kısa şarj süresi, neredeyse yok denecek kadar az motor bakım masrafları, spor bir otomobil ve Porsche sürüş dinamikleri algoritması tüketici için 


Ma 


fiyatının da çok agresif olmayacağı duyumları ile birlikte çok mantıklı bir seçenek gibi geliyor ancak otomotiv markaları için senaryo biraz daha farklı. Eskiden ciddi 

bir gelir kalemi olan yedek parça 

ve servis artık bu dünya içerisinde neredeyse yok denecek kadar limitli. 
Yeni iş modeli ve buna bağlı gelir yapısı gerekiyor. 

Porsche Digital şirketi de bunun sonucu olarak doğmuş, Porsche'nin yeni bir şirketi. Değişen mobilite ihtiyaçları için ürün ve servisleri üretecek olan şirket ve aslında bu şirketin merkezinde tamamen teknoloji ve tüketici bulunuyor. 
Porsche bu anlamda Silikon Vadisi ve Tel Aviv de birer ofis açmış ve start- up'lar ile bu teknolojileri çalışıyor. Herhangi bir otomotiv şirketinin daha önce hiç olası düşünmediğimiz ortaklıklara ve alanlara girdiğini anlıyoruz. Bu start-upların yanı sıra Porsche aynı zamanda Almanya'nın en büyük medya şirketlerinden Axel Springer ilede bir ortaklık yaparak start -up'lara destek sağlamak içinde operasyona başlamışlar. 

Teknoloji, mobilite kavramlarının 


değişimi, sahipliklerin azaldığı, otonom sürüşlerin normalleştiği ve çevreci motorlar ile sektör neredeyse sıfırdan ama farklı bir seviyede ve platformda çalışmaya başlayacak. 
Otomobil kullanmanın keyfi 

yerine daha fonksiyonel araçlar dünyamıza gireceğini düşünsem 

de, Porsche bu konuda her zaman spor otomobil ve dinamik sürüş yapısını koruyacağının ısrarla altını çiziyor. Porsche için A noktasından B noktasına gitmek değil. B noktasına yüzünüzde gülümse ile varmanız daha önemli. 


Panamera e-hybrid: 

Tüm bu gelecek planlarının yanı sıra şuanda Porsche'nin en çok yükselen satış rakamlarına ulaşan ve hybrid olarak tanımladığımız hem elektrikli hemde benzinli motorlu e-hybrid otomobillerini de deneyimleme şansı yakaladık. 
Panamera, özellikle hybrid modellerinin piyasaya çıkması 

ile 15 bin adetlik satışlardan 28 
bine yaklaşan bir adete ulaşmış durumda. Enteresan bir şekilde doğduğu ülke Almanya hariç (96-3),tüm dünyada büyüme trendi 


Ertuğ Özdemir ve Porsche Türkiye Pazarlama Yöneticisi Murat Sümer 


göstermiş ve en çok da Çin'de 9610'luk bir büyüme rakamına ulaşmışdurumda. 

Panamera ve özellikle e-hybrid ve daha dailerisi e-hybrid turbo s modeli ile otomobil hem üst segment bir spor otomobil hemde istediğinizde aynı zamanda bir lüks sedan konforunu beraberinde barındıran ender niteliklere sahip birtasarım ve dinamiğe sahip. 
Toplamda 680 beygir üreten, bunun 134'ünü elektrikli motordan alan, elektrikli motor ve batarya yapısı gibi 
eklemeler ile ağırlığı neredeyse 2300 
kg “a çıkmasına rağmen özellikle spor ve spors modlarında hızlanma yeteneği, sürüş dinamikleri ve kullanım keyfini üst düzeyde sunan istediğiniz zamanda sessiz ve sakin sadece elektrikli motor ile kullanma imkanına sahip olduğunuz seçenekleri birlikte barındırıyor. Tabi ki hem bir üst segment lüks salon otomobilim olsun hem de muhteşem bir spor otomobilim olsun diyor olmanın ve buna sahip olmanın fiyatı da fazlasıyla yüksek. 


ERTUĞ ÖZDEMİR 
Lift Content Factory Yönetici Ortağı 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VOLVÜ XL4Ü 


Volo XC40 Türkiye'ye ayak bastı. 2018'de Avrupa'dayılın otomobili seçilen ve büyük ses getiren İsveçli, gittikçe kızışan premium kompakt SUV segmentinde oyunun kurallarını değiştirecek gibi. 


olvo'nun ödüllü SUV'u 

XC40 Türkiye'de satışa 

sunuldu. Biz de sizler 

için ilk sürüş etkinliğine katılma fısatı yakaladık. 
Otomobili görür görmez diğer XC modellerini pek anımsatmadığını belirtmeliyim. Özellikle çoğu otomobil üreticilerinin tüm modellerinde neredeyse tek bir tasarım dili kullandıkları günümüz şartlarında, bu durum çoğu kişiyi sevindirecektir. 

Bir Volvo olduğunu kendisine 

bakan herkese hissettiren fakat bunarağmen özgün bir tasarıma 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da sahip olan XC40 sade ve asil bir otomobil. Iç mekanında da 

bu sadeliği devam ettiren Isveçli kompakt SUV, kokpit tasarımında diğer Volvo'lardan pek de ayrışamıyor. 

Bunarağmen diğer XC modellerinden daha renkli bir hale getirebileceğiniz iç mekanda farklı renklerde döşeme ve trim seçenekleri sunuluyor. 

Bir Volvo klasiği haline gelen minimal bir düzenin hakim olduğu XC40'ın kokpitinin ortasında dokunmatik bir multimedya ekranı yer alıyor. 


Elinizde eldiven olduğu durumlarda bile kontrol edilebilen budokunmatik ekran üzerinden araç, klima ve multimedya ayarları yapılabiliyor. 

Eşya gözleri konusunda diğer otomobillerde bulunamayacak küçük ayrıntılar barındıran ve “ince düşünülmüş” mühendisliğe sahip XC40'ın kokpitinde kart tutucu, torpidonun içinden açılabilen bir çanta tutucu ve çöp kutusu gibi detaylar sevindirici. 

Sade olduğu kadar teknolojik bir kabine sahip XC40, 12 inç büyüklüğünde dijital bir gösterge 


paneline de sahip. Okunaklı ve kolay takip edilebilen bir yapıya sahip bu gösterge panelinin çok fazla kişiselleştirilebiliyor olmaması ise bazı kullanıcıların canını sıkabilir. 
Volvo XC40'ın kabininin konfor ve rafinelik seviyesi ise segment standartlarını karşılayabiliyor. 
Sessiz bir yapıya sahip otomobilin yalıtmakta en fazla zorlandığı ses ise motorun çıkardığı dizel hırıltısı. Konfor odaklı donanım paketi Inscription'da dahi bir nebze sert ayarlı süspansiyonlara sahip kompakt SUV buna rağmen bozuk yollarda aşırı 


i 


birrahatsızlık vermiyor. Virajlı yollarda ise rakiplerinden daha iyibir performans gösterebilen otomobil, bu koşullarda sahip olduğu 4 tekerlekten çekiş sisteminin avantajlarını kullanıyor ve çizgisinde kopma eğilimi göstermiyor. Serte dönük ayarlı süspansiyon sisteminin yardımıyla da gövdede yatma eğilimi göstermeyen XC40 ile virajlı yollarda keyifli bir sürüş sizleri bekliyor olabilirVolvo XC40 Türkiye'ye 

1.5 litre benzinli, 2.0 litre dizel 

ve benzinli motor seçenekleriyle gelecek. Iki ayrı güç seçeneğiyle 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satın alınabilecek 2.0 litre hacimli dizel motor, 150 ve 190 bg güç sunacak. Volvo'nun Geartronic olarakisimlendirdiği 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabilecek 2.0 
litre hacimli motorların yanı sıra ülkemizde vergi avantajına sahip 1.5 
litrelik motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. 
Günün sonunda Volvo XC40 düşünülmüş iç mekanı, farklı tasarımı ve güçlü motorlarıyla premium kompakt SUV segmentinde kendine önemli bir yer kazanacakmış gibi görünüyor. 
MÜCAHİT BURAK BAGCE 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JAUTOCAR| 
YOL TESTİ No 5370 


PORSCHE 7/16 CAYMAN 


Porsche, Cayman'e gelen eleştirilerine model gamının en üstünde yer alan GİSile yanıt arıyor. 


| MODEL TEST GTS 
Fiyat £59,886 (İngiltere) e Güç 361 bg © Tork 420 Nm © 0-100 km/s 4.8 sn. © Dördüncü viteste 48-112 km/s 7.1 sn. 
© Yakıttüketimi 9.9 1t/100km e COz emisyonu 205g/km © 112-0 km/s 41.5m 


PHOTOGRAPHY WILL WILLIAMS 


az. 4 — — 
— er 


g—— e S 


34 AUTOCAR.CO.UK 9 MAY 2018 


orsche Cayman, Autocar ol Testi'nde eksik kalan yarım yıldızını arayan bir spor otomobil. Model, hayatı 
boyunca, önceki iki jenerasyon 987 
ve 981ile bu sayfalarda beş yıldız elde eden, olağanüstü ve ulaşılabilir spor otomobiller olarak tanımlanmıştı. O otomobillerin dominasyonu çok açık şekilde hissediliyordu ve bu çoğu zaman Cayman rakipsizdi. Hatta iki kere, yıllık olarak düzenlenen İngiltere'nin En Iyi Sürücü Otomobili ödülünü de kazanmayı başarmıştı. 
Ancak bundan iki yıl önce 982 
jenerasyonu tanıtıldığında, pek 
de hoşumuza gitmeyen, boxer 4 


dü 


silindirli turbo motorları nedeniyle bir şeylerin eksik kaldığını fark etmiştik. Bu kadar yeter, 2.5 litrelik, 
718 Cayman S'i 2016'da Yol Testine 
konukettiğimizde, tavsiyelerimiz o eksik kalan yarım yıldız nedeniyle hep kuşku konusu olmuştu. 

Acaba şimdi Cayman'in eski ününe kavuşma zamanı gelmiş olabilir mi? 
5370 numaralı Yol Testi misafirimiz, 
lütfen öne çık: 718 Cayman GTS. 

Bu, Cayman'in GTS kısaltması alanikinci modeli; ancak bu ismin ne anlama geldiğini merak ediyor ve GTS'in yüksek performanslı Cayman'ler arasında nasıl bir konumda olduğunu çıkartamıyorsanız şu şekilde düşünebilirsiniz: Porsche GTS adındaki otomobillerinde daha fazla yol tutuş ve performans sunarken, bir şekilde günlük, yol kullanımına da uygun yapabiliyor. Ayrıca bu modelleri zengin donanımlarla donatırken bazı özel tasarım ve materyaller sayesinde çekiciliğini dearttırıyor. Bunun anlamı şu: GTS, güncel modelin en üstünde yer alan performanslı Cayman modeli olmayacak. Er ya da geç karşımıza GT4 yada Radında bir model çıkacak ve daha da iyi olan yol tutuşu ve pist kullanımına hazır haliyle ortalarda gezinecek. 

Porsche'nin GTS adıyla olan geçmişi 904 modeli ile 1964 yılına kadar uzanırken, daha sonra 1980'li ve 90'lıyılların 924 ve 928 Coupe modellerinde de bu ismi görmüştük. 
İleriki zamanlarda bu isim yeniden canlandı, 2007'de yeniden Cayenne'de kendini gösterdi, üç yıl sonraysa 91Vin 997 jenerasyonunda kendine yer buldu. 


TASARIM VE MÜHENDİSLİK 


Daha ilk bakışta otomobili, koyu renkli eklemeler ve yeni tasarımlı tamponlar sayesinde daha düşük performanslı 718 Cayman'lerden ayırt edebiliyorsunuz. Karartılmış farlensleri, ortada konumlandırılmış egzozların karartılmış çıkışları 

ve biraz daha genişletilen burun kısmının siyah rengi sayesinde otomobilin tanıdık yüzü dahada güzel görünüyor. 

6500 d/dak'da 365 bg güç üreten 
GTS'de Porsche'nin yeni nesil, 2.5 
litrelik çift turbolu boxer, 4 silindirli motoru yer alıyor. Bu değer Cayman S'e göre 20 bg daha güçlüyken, yerini aldığı 6 silindirli modelden detam 40 bg daha fazla. Bu artışın arkasında yeni tasarlanmış emme manifoldu, kuru karterli boxer motor ve elden geçirilmiş turbo charger'lar gibi yenilikler yer alıyor. Peki, PDK 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Önceki Cayman GTS ilk modeldi 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Pist ortamında amacına uygun tutunma Yol kullanımında dünya dışı standartlarda gövde kontrolü ve çeviklik e Arzu edilirlik ve kullanışlılık 


Daha fazla torka ve kısa şanzıman oranlarına ihtiyacı var e Yol tutuşunun kullanılabilir olması biraz zor e Diğer Cayman'llerden pek defarklı bir sesi yok 


si 


Küçük arka kanat yüksek hızlarda otomatik olarak açılıyor ama kabinde bu iş için bir düğme de yer alıyor. Standart olarak gövde rengi gelse de buradaki gibi siyah renkle de alınabiliyor. 


ği 


Lastikler önde 265/35, arkadaysa 235/35 ebatlarında. 20 inçlik jantlar 
911 Carrera S'den alınmış. Sarı 
kaliperler opsiyon listesindeki karbon seramik disklerin alındığını gösteriyor. 


Ön kısım üçe ayrılmış ve daha geniş hava girişlerine yer verilmiş. Otomobilin diğer tasarım öğeleri gibi bunlar da siyah renkli. 


Arka far grubu otomobilin arka kısmındaki bandın içerisine entegre dilmiş. Bu bantta zor fark edilir olsada ikikademeli LED farlar bulunuyor. 


Arka tamponun difüzörü GTS modeli için biraz daha öne çıkartılmış durumda. 
Burada aynı zamanda siyah renkli spor egzoz da yer alıyor. 


Dört noktalı gündüz LED'leriyle birlikte gelen bi-xenon farlar GTS'de standart. Dynamic Light Plus sistemi ve beraberinde gelen otomatik uzun far fonksiyonuysa opsiyonel donanımda. 


Porsche'nin 718 Cayman ve Boxster modelleri için geliştirdiği yeni logo sayesinde arka trafiktekiler otomobilin üreticisinin kim olduğunu öğrenme konusunda zorluk çekmeyecekler. 


İ 


Geniş hava girişleri arka lastiklerin hemen önünde yer alıyor ve turbo destekli bir motor olduğunun haberini veriyor, tıpkı 911 Turbo gibi. 
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Test otomobilimizin vites topuzu karbon fiber kaplıydı. Bu çok basit bir tasarım ama çok etkili; vites değiştirmek tam bir zevk. 


Sport Chrono Paketinin parçası olan ayar düğmesi direksiyonda yer alıyor. Buradan egzoz, motor ve amortisör ayarları yapılabiliyor. 


Spor koltuklar pahalı ve herkese uygun olmayan bir opsiyon ama özellikle GTS logolarıyla harika görünüyorlar. 


MULTIMEDYA SISTEMİ 


Cayman GTS'deki Porsche Communication Management sistemi sadece 7 inç genişliğinde olabilir ama orta konsolda gayet derli toplu duruyor ve küçük bir spor otomobilde daha genişine ihtiyacınız yok. 

Connect Plus standart olarak geliyor ve Apple CarPlay, internet bağlantısı ile üyelik gerektiren bir takip sistemine sahip. Geri görüş kamerasıysa ekstra ücret 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karşılığında alınabiliyor. 

Ses ve navigasyonun yakınlaşma fonksiyonu için fizikseldüğme içeren sistem dokunmatik olarak kullanıldığında çok az gecikmeye sahip olduğu için etkileyici. Bu sistem hızlı ve içgüdüsel olarak kullanılabiliyor. 

Tek eleştirimiz mat kaplama güzel olsa da güneşi çok çekiyor, bazen ekran okunmaz hale geliyor. 
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almadığınız zaman tamamen aynı 
kalan torkun yanında sadece 20 
bg'likbir artış GTS'i, Cayman S'den ayırmakiçin yeterli olacak mı? Bu kesinlikle sorulması gereken bir soru. 

Otomobilin elektromekanik direksiyon sistemi Cayman Sile aynı ve altı ileri manuel ya da yedi ileri çift kavramalı şanzıman olmak üzere iki vites kutusu seçeneğiniz bulunuyor. 
PDK şanzımanı tercih etmek 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyeden 3.9 saniyelere kadar indiriyor. Her iki versiyon da ECU'ya herhangi bir ekleme gerektirmeden 300 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Testimizde manuel şanzıman seçeneğini kullandık. 

Her ne kadar üç pedal ve kabin ilearka aksın arasında sıkıştırılmış kompakt bir motor söz konusu olsa dabu, hayal ettiğiniz gibi saf bir spor otomobil değil. GTS'i satın aldığınızda tork dağıtım sistemi ve Porsche Active Suspension Management (PASM) sistemini standart olarak elde ediyorsunuz ve otomobil standart Cayman S'e göre 10 mm alçak geliyor. Ağırlık merkezini daha dadüşürmek için, normal versiyonda opsiyon olarak sunulan PASM spor süspansiyon standart alüminyum ve çelikten üretilmiş gövdeyi bir 10 mm daha alçaltıyor. 

Şaside tüm Cayman'lerde olduğu 


dörtlastikte de MacPherson tasarımına yer verilmişken GTS'in viraj demirleri daha sıkı ve hassas kullanımlara cevap verebilmesi açısından sertleştirilmiş. Ayrıca otomobilde Porsche Torgue Vectoring sistemi, mekanik kilitli diferansiyel, 
dinamik şanzıman bağlantıları ve 20 
inçlik alaşım jantlar standart olarak geliyor. Bunların hepsi Cayman Ste opsiyon listesinde yer alıyor. 


İÇ MEKAN 


AAXKX 


Cayman'in iç mekânda rakiplerinden daha iyi yaptığı 

bir şey varsa o da basitlik ve fonksiyonelliği lüks dokunuşlarla bir araya getirebilmesidir. Test otomobilimizde gözlerinizi kapayıp elinizi rastgele bir yere attığınızda parmaklarınız deri, Alcantara ya da opsiyon olan karbonfiber gibi malzemelerle temas edecektir. 
Porsche'lerde her zaman olduğu gibi bu modelde de yine fazlasıyla kumaş ve kaplama seçeneğini bulunuyor konsolun üzerinde Alcantara yada sigorta kutusunun üzerinde deri kaplama bunlardan bazıları- ve 

ne seçerseniz seçin dikişlerinde herhangi bir hata görmeyeceksiniz. 
Dahası, kullanılan plastikler de yüksek kaliteli olacak ve sadece düğmeler, butonlar yada motor kaplamasında yer alacaktır. Kalite 


NE KADAR BÜYÜK? 


Ağırlık: 1375kg 
2475mm 


4393mm 


GÖRÜŞ 


Her yönde iyi. Geri görüş kamerası ve park sensörleri paralel park ederken çok işe yarıyor. 


1801mm 
1994mm 


FARLAR 


Opsiyon olan adaptif LED farlar uzun huzmede çok güçlü ve parlaklık seviyesi deiyi ayarlanmış. 


DİREKSİYON VE , 
PEDAL YERLEŞİMİ 


Pedallar hafif ofsetli yerleştirilmiş, 

bu sayede sağ ayağınız frende daha rahat ediyor. Hell and toe rahat şekilde yapılabiliyor. 


EN 


© Alcantara kaplı GTS kabini hem geniş hem de zevkli hissettiriyor. Gövde rengiyle aynı olan emniyet kemeri rengi güzel detaylardan biri. 


Genişlik 680mm 


N Derinlik 430Omm j ü Yükseklik 620mm Ğ 


© Önde bulunan bagaj 150 litre, bu büyük bir sırt çantası ve diğer küçük eşyalar için yeterli alan anlamına geliyor. 


Genişlik 750-1180mm 


Derinlik 380mm 


778 Cayman E7>5 


© Cayman arkada 275 litre bagaj sunuyor. Bu etkileyici olsa da ne kadar kullanışlı olduğu koyacağınız eşyaların boyutlarına göre değişiyor. 
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algısı, kendi sınıfında bile ayrı bir yerde bulunan 911 ile aynı seviyede diyebiliriz. 

Bunlar lükslük kavramı için söyleyeceklerimiz. Fonksiyonellik içinse otomobilin hem ön hem de arkasında yer alan bagaj bölmelerine göz atabilirsiniz, ki bu şekilde Cayman birçok iki koltukluya göre çokdaha fazla eşya taşıyabiliyor. 
Basitlik ise GT spor direksiyon formatında geliyor. Direksiyon çapı sadece 360 mm genişliğinde ve üzerinde neredeyse hiçbir düğme yeralmıyor, sadece GTS'de standart olarak gelen Sport Chrono Paketi'nin bir getirisi olan sürüş modu düğmesi bulunuyor. Direksiyonun arkasında, ortada devir göstergesi yeralıyor. Onun her iki tarafındaysa hız göstergesi ve navigasyon, medya menüleri, yol bilgisayarı ve turbo basıncı ile anlık tork gibi ilginç bilgilere ulaşabileceğiniz dijital gösterge bulunuyor. Yüksek şanzıman tünelinin üzerinde, konumu mükemmel olan vites kolunu görebilirsiniz. 

GTS'deiki yönlü ayarlanabilen spor koltuklar standart olarak 


gelirken, opsiyon olarak 18 

yönlü ayarlanabilen, 1990 Pound karşılığında satın alabileceğiniz adaptif spor koltuklar alabiliyorsunuz. Test otomobilimizin 
2315 Pound'luk spor koltuklarıysa 
muhteşem görünmesinin yanında son derece iyi destek sağlamasıyla dikkat çekiyor. Ancak zaman zaman kaburgalarınızın alt kısmına baskı yapabiliyor. Hangi koltuğu seçerseniz seçin GTS, ortadan motorlu bir spor otomobilden bekleyeceğiniz alçak sürüş pozisyonunu, yüksek malzeme kalitesi ve kullanışlılık ile bir araya getirmeyi başarıyor. 


PERFORMANS 


AA Xi 


2.5litre motorlu Cayman'in motoruna 20 bg güç eklemek düz yol performansını nasıl etkiliyor diye merak edenler için cevabı hemen vermiş olalım: Işin gerçeği çokda fazla farketmiyor. 

Cayman Si 2016'da test ettiğimizde, 20 inç alaşım jantlı ve manuel şanzımanlı otomobilimiz (bu anlamda GTSile aynı özelliklere 


sahip) 100 km/s hıza ulaşmak için 4.8 saniye, 160 km/S için 10.5 saniye ve 400 metre geçişi için 13.4 saniyeye ihtiyaç duyuyordu. 

GTS benzer şekilde, kalkışta motor gücü kısıtlamasına maruz kalıyor (birazdan detayları açıklayacağız) vetamamen aynı, 4.8 saniyelik 0-100 km/s hızlanmanın yanında diğer değerler için 0.3 saniye daha kısa süre talep ediyor. Elbette bunların 60.000 Pound satışa fiyatına sahip bir spor otomobil için çok da olağanüstü değerler olduğu söylenemez. 2016'da test ettiğimiz BMW M2 bazı noktalarda daha hızlıyken, Audi TT RStüm kriterlerde önde olan modeldi. 

Eğer Cayman'in elektronik sistemleri şanzımanı koruma moduna girmeseydi daha iyi hızlanma verileri görebilirdik. Aynı Cayman S gibi GTS de,4000 d/ dak'da debriyajı bıraktığınızda gazın 9650'sinden fazlasını kullanmanıza izin vermiyor. Otomobilin arka lastikleri yeteri kadar geniş ve birinci vites yeterince kısa olduğu için yürüyen aksam çok rahat şekilde, debriyajdan ayağınızı 


kaldırdığınızda ECU'nun serbest bıraktığından daha fazla gücü kaldıracak potansiyele sahip. Bu durum otomobile kronometre karşısında en azından birkaç salise kazandıracaktır. Öyle görünüyor ki Porsche ana mekanik aksamları üzerinde sürücüsünün tam hâkimiyeti olmasını istemiyor. 
Neyse ki yol ve pist kullanımında güç hiçbir zaman yetersiz hissettirmiyor. Yeni emme sistemi motorun yüksek devirlerde 2.5 
litrelik Cayman S'e göre daha istekli olmasını sağlıyor. Güç ünitesi daha rahat şekilde devirleniyor ve her zaman potansiyel sahibi olduğunu hissettiriyor. Ancak eğer S'in sesini sevmiyorsanız GTS'in de düzensiz, belirsiz ve çıtırtı içeren bas sesini de sevmeyeceksiniz demektir. 
Diğer yanda, eğer kompakt bir spor otomobilin dört silindirli motorunun tepkili ve lineer şekilde güç aktarmasını ve 7500 devire kadar devir çevirmesini seviyorsanız burada hoşlanmayacağınız bir şey olmayacaktır. Test editörlerimiz bu ikidurumun arasında kaldılar. 
Altıileri şanzımanın vites geçirme 


PİST NOTLARI 


LE) 


718 Cayman GTS kuru pistte inanılmaz 
güçlü bir tutunmaya sahip. Ne var ki 2016'datestettiğimiz Cayman S ile birebir aynı zamanı yapması herkesi şaşırttı. GTS aslında sert kullanıma, ekibimizin test gününde olduğundan daha hazır olduğunu hissettiriyor. 

Otomobilin limitlerdeki stabilitesi başarılı, arka aks, cesaretiniz kadar hızı viraja taşıyabiliyor ve isteyerek de olsa arkanın kopmasının önüne geçiyor. 
PSM Sport moddayken, stabilite kontrol sistemi devreye girmeden bir hayli kayma açısı almanıza izin veriyor. 

Islak zeminde GTS, Cayman'i hatırladığımızdan daha direkt hissettirdi. Zeminde duran sularda pek iyitutunmadı ve yol tutuşu tutunma limitlerinin dışında pek de bağışlayıcı değildi. Yine de spor otomobil standartlarında şartlarla iyi başa çıkabildi. 


KURU PİST 

Porsche 718 Cayman GTS 1dk12.9sn 

BMW M2 M DCT (2016) 1dk13.4sn 


© Karbon seramik diskler T5'inhemen önündeki sıkı frende iyice basılmayı istiyor. 


© T2'de ayağınızı gazdan kaldırıp arkayı kaydırmak işe yarayabilirdi ama GTS'in arka aksı buna izin 


ISLAK PİST 
Porsche 718 Cayman GTS Idk8.9sn 

BMW M2 M DCT (2016) 


vermiyor. 


72 


© T7'nin girişinde fazlasıyla arzulu 


güvenebilirsiniz. 


LE) 


TI 


olup yine de aracın stabilitesine 


T6 


7 


© Eğer uzun bir kayma planladıysanız T7'de pist üzerinde duran su şasinin keyfini kaçıracaktır. 


HIZLANMA 


Porsche 718 Cayman GTS (12C derece, kuru) 0-400m 13.1sn©181 km/5, m dom 23.2 sn ©256 km/5,48-112 km/s 3.6sn,48-112 km/s dördüncü viteste 7.1sn 


48km/5 64 80 112 


Ö 


128km 144 km/s 


ERİ vE VEE EZ 


160 km/s 178 km/s 


192 km/s 208 km/s 


i i 20s i 


224 km/s 


258 km/s 


Audi TT RS Coupe (2016, 8deg C, nemli) 


0-400m 12.Osn gısz km/s, 0-1000m 21.7sn ©244 km/s, > iz km/s 3 Osn, ii 112 km/s dördüncü viteste 6. sn 48km/5 64 80 112 128 km/s 144km/s 160 km/s km/s 


Kİ İV İİ ERİ Tİ KIZ i e e e e e 


0 


240 km/s 


FRENLEME 100-0km/5:2.48 sn. 


Porsche 718 Cayman GTS (12C derece, kuru) 
48 km/s-0 80 km/s-0 


adm ll İl 2m 
Audi TT RS Coupe (2016, 8dC derece, nemli) 
48 km/s-0 80 km/s-0 


a 


112 km/s-0 
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kalitesi muhteşem, bu nedenle vitesler arasında dolaşmak çok keyifli. Ancak otomobilin gerçekten hızlı hissettirmesini istiyorsanız biraz uğraşmanız gerekiyor. Vites oranlarının aralıkları arasında çok güzel bir simetri var ve çoğu zaman otomobilin kısa oranlı şanzımana 


sahip olduğunu düşünüyorsunuz. 


SÜRÜŞ VE YOL TUTUŞ 


AAKXi 
İyi bir spor otomobilin güven verici yapısı her zaman tali yollarda yapılan testlerde ve zorlu sürüşlerde kendini gösterir. Bu anlamda Cayman GTS tahmin ettiğiniz gibi parlıyor ve karizmasını yükseltiyor. 

Otomobilin dar gövde, kısa aks aralığı şeklindeki yapısının yanında alçak ağırlık merkezi, ortadan motorlu olmasının getirdiği ağırlık dağılımı ve arkadan çekişli karakteri çok iyi bir iş çıkartıyor. Bu yerleşim otomobili yol kullanımında şaşırtıcı şekilde çevik ve kusursuz bir şekilde dengeli hale getirirken darbe emiş karşısındaki gövde kontrolünün de nefes kesici şekilde iyi gerçekleşmesini sağlıyor. 

2.5tura sahip direksiyon otomobilin sürüşüne asabi bir karakter kazandırmadan tepkili olmayı başarıyor, ayrıca elektromekanik altyapısına rağmen iyiayarlanmış ağırlığı ve iletişim kurabilen yapısıyla da dikkat çekiyor. 
Her ne kadar Lotus Evora'nın direksiyonunun desteksiz hissiyatına sahip olmasa da kolay kullanımını yeteri kadar geri bildirimle tamamlıyor. 

Opsiyon olarak sunulan PASM 


süspansiyon otomobilin yatay gövde hareketini harika bir şekilde kontrol altında tutarken hassas hareketleri daha anlık hale getiriyor. Bunun yanında diğer spor otomobillere göre çok daha fazlatutunma sağlayan lastiklerle bir arada çalışıyor. 

Ne var ki Cayman'in meşhur yol tutuşu, ayarlanabilir yapısı ve keyif verici hissiyatını GTS modelinde pek de göremiyorsunuz ya da en azından pistsürüşünde buna ulaşmak biraz zor. Bazılarına göre elden geçirilen şasi GTS'e katkıda bunulurken, genel olarak yol testi editörlerimiz standart Cayman S'in daha gevşek şasi ve daha aztutunan yol tutuş karakterini bir spor otomobile göre daha keyifli buldu. 


SATIN ALMA & YÜRÜTME 


AA K Xi 

Çok basit bir hesapla 365 bg güç üreten bir spor otomobile 60.000 
Pound vermek, performans olarak çokanlamlı değil ama çok da korkunç olduğu da söylenemez. Dahası, Porsche'nin online konfigüratöründe biraz zaman geçirdiğinizde kendinizi 
718 Cayman GTS olabilecek en iyi 
otomobil olduğuna ikna ediyorsunuz. 
Bir Cayman S'i aynı jantlar,daha alçak süspansiyon ve PASM, kilitli diferansiyel, spor egzoz ve Sport Chrono Paketiyle (bunların hepsi GTS'de standart) donattığınızda 51.853 Pound'luk başlangıç fiyatı biranda GTS'in 59.866 Pound'luk fiyatınainanılmaz şekilde yaklaşmış oluyor. Üstelik arttırılmış güç, tasarım eklemeleri ve kabin içindeki dahalüks donanımlara da sahip olmuyorsunuz. 


YOL TESTİ 


6 Yol hızlarında çevik ve sıkı bir yapıda olsa da fazlasıyla sıkı tutunma karakteri 
sürüşün Cayman S'e göre daha az oynanabilir olmasına neden oluyor 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TEKNİK ÖZELLİKLER 


PORSCHE 718 
CAYMAN GTS 
Fiyat (İngiltere fiyatı) 


DONANIM LİSTESİ 

20inç alaşım jantlar, PASM süspansiyonm Sürüş moduna sahip Sport Chrono paket 

m 

Navigasyon sistemine sahip Porsche Multimedya ekranı, Apple CarPlay, 8-hoparlörlü ses sistemi m 

Kilitli diferansiyel m “Crayon'renk 

GTS iç paket 

GTS Alcantara paket 

LED ön farlar 

Geri görüş kameralı ParkAssist sistemi 

Arka kanat,kapı çıtaları, kapı kolları ve 


£59,866 


parlak siyah ön farlar , N , PASM Spor süspansiyon TEKNİK MIMARI PCCB karbon seramik frenler Asilindirli boxer motor arka aks çizgisinin hemen önünde yer alırken, altı ileri Sports bucket seats manuel şanzıman dinamik bağlantılarla motora bağlanmış durumda. Bunun nedeni Cruise kontrol limitlerde daha iyi tutunma sağlamak için ağırlık dağılımını ayarlamak. Bu arada ağırlık dağılımı MIRA'daki ölçümlerde 45/55 ön/arka şeklinde gözlemlendi. 
m Standart 
Test aracında bulunan donanmılar kalın yazıyla sz — belirtilmiştir MOTOR GÜÇ & TORK ŞASI & GÖVDE Yerleşim Ortada, uzunlamasına, 450 Lasg Altyapı Çelik monokok arkadan itiş | Ağırlık 1375kg Tip Asilindirli enlemesine 400 Ela edi - 400 Sürtünme katsayısı 0.32 
yerleştirilmiş, 2497cc, 3501, 319 Nm © | Jantlar 8.0Jx20in (ön), çiftturbo 1900-5000 d/dak 10.0Jx20in (arka) Malzeme Alüminyum blok ve kapak 300 - -300 Lastikler 235/35 ZR20 88Y (ön), Çap/strok 102.0mm/76.4mm Ba | Sü 265/35 ZR20 95Y (arka), Sıkıştırma oranı (| 9.5:1 2 İl > Pirelli P Zero Subap sayısı Silindir başına 4 200. -200 5 Yedek lastik Tamir kiti Güç 361 bg © 6500 d/dk iEi | ii Tork 310Nm © 1900-5500 d/dk | 
Maksimum devir o 7500d/dk 100- 400 
Güç/ağırlık Ton başına 263 bg | Tork/ağırlık Ton başına 225 Nm > i Te Litre başınagüç (| 145bg 0. ala eni Lo 
(0) 2000 4000 6000 8000 
EKONOMİ SUSPANSIYON FRENLER GÜVENLİK TEST Pist 21.31t/100km | Ön MacPherson, helezon yaylar, adaptif Ön 350mm karbon seramik disk PSM, ABS, EBD, EBA Şehirdışı 6,21t/100km | amortisörler, viraj denge çubuğu Arka 350mm karbon seramik disk Euro NCAP Ölçülmedi Ortalama (| 8.271t/100km | Arka MacPherson, helezon yaylar, adaptif ABS Standart, fren destek sistemiyle amortisörler, viraj denge çubuğu FABRİKA VERİSİ | Şehiriçi 10.21t/100km | . eN Şehirdışı (—(o 5.81t/100km | DİREKSİYON YOL GÜRÜLTÜSÜ ÇEVRE Ortalama (o 7,51t/100km | TipElektromekanik Rölanti 49dB 3. viteste maksimum devir 92dB COz emisyonu 241 g/km Tur sayısı 2.5 48 km/s 65dB 80 km/s 71dB 112 km/s 75dB Yakıttankı (o 64litre Dönüş çapı 11.0m Test menzili 643km 
HIZLANMA ARA HIZLANMA VİTES SON HIZLARI 
km/s süre (sn) km/s 2 3 4 5 6 
0-48 22 3244 23 35 5İ e e 0-64 2.8 48-80 19 2.8 38 54 Tİ 0-80 3.8 64-96 19 26 3.2 42 5.5 
0-96 4.8 80-112 2.0 2.6 33 3.8 4.7 
0-112 5.7 96-128 - 26 33 39 4.8 
0-128 7.3 112-166 - 28 33 41 49 
0-144 8.7 128-160 - 31 3.5 42 5.2 
0-160 10.2 144-176 - iz 31 45 5.4 128 km/s 223 km/s 289 km/s 0-176 5 160-192 - : di 48 57 7500 didak 7500 d/dak 6985 d/dak 0-192 14.6 176-208- ği 48 5.3 6.3 
0-208 17.2 192-224 - ği - 60 70 
0-224 21.0 208-240- - - 61 8. 
0-240 25.0 224-256- - in - ği 0-256 - 
AÇIKLAMA Güç, tork ve ağırlık fabrika değerlerindeki boş ağırlık baz alınarak 
hesaplanmıştır. Test sonuçları Autocar Türkiye'nin izni olmadan çoğaltılamaz veya  AUTOCAR YOL T ESTİ No 5370 


kullanılamaz. 0-96 km/s değeri, 0-60 mil/s değerinin tam karşılığı olduğu için 0-100 


km/s standart birim değeri yerine kullanılmıştır. 
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PORSCHE 716 GAYMAN 


Birçok açıdan olağanüstü fakat Cayman'in daha fazlasına sahip olabileceğini düşünüyoruz. 


KAXKXİ: 


eredeyse 60.000 Pound olan tavan yada 40.000 Pound civarında seyreden taban fiyatında 

aynı şekilde ikna edici olması 718 Cayman'in ne kadar bütün bir otomobil olduğunu 

gösteriyor. 2018'de, model gamının en üstündeki modeller olsa bile, hiçbir rakibi onu gölgede bırakamıyor. Hızlıca baktığımızda GTS favori Cayman'imiz değil, üstelik model gamının en üstteki diliminde bulunan Cayman modelinin olması gerektiği gibi mükemmel ya da heyecan verici de hissettirmiyor. 

Cayman'in boxer 4 silindirli motorundan daha çok zenginlik, performans ve karakter arayanlar GTS'de fazla bir şey bulamayabilir. 4 silindirli motoru hâlâ beklediğiniz kadar güzel sesler çıkartmıyorken, şov olarak da çok etkileyici olduğu söylenemez. Ne var ki GT'S'in iyi yaptığı bazı şeyler de var; daha çok tutunma, gövde kontrolü, sürüşteki güvenlik hissi ve yol tutuş keskinliği gibi. 
Bunlar, standart modeldeki şasisi yetersiz tanımının çok çok uzağında olan bir otomobil için hiç de fena olmayan eklemeler olarak görünüyor. 

Bunu söylemişken Cayman GT'S'in satış özellikleri olarak zayıf bir noktası yok ve harika olmak kolaylıkla 60.000 Pound'un üzerinde bir fiyata satılabilir. 


RAKİPLERİ 


PORSCHE 718 CAYMAN GTS 


BMW M2 COUPE LOTUS EVORA 400 JAGUAR F-TYPE 3.0 V6 AUDI TT RS COUPE Hâlâ muhteşem ama aynı Porsche'nin motorunu 6 Pahalı gibi görünse de P340 R-DYNAMIC Performans anlamında sınıfının zamanda şasisine ihtiyacı olanı (| silindiriyle geride bırakıyor. Cayman GTS test aracımız GTS parasına 6 silindir motor nükleer olan modeli. Çok hızlı verecek bir motor bekliyor. Ne var ki sürüş ve tutunma opsiyonlardan sonra daha alınabildiğini bir kanıtı daha. ve hızlı kullanması çok kolay bir 


otomobil. 
KAKXiz 


Yine de sınıfının en iyisi. 
AAKXKİ 


rakibinin gerisinde. 
KAKA 


pahalıydı. Lotus daha da fazla his ve keskinlik sunuyor. 
AAXKİ 


Ruhlu ve yakışıklı. 
AXXXiX 


TEST 
NOTLARI 


RICHARD LANE 
PDK yada manuel şanzıman alırken iyi ya da kötü diye bir seçim yok ama kolaylık arayan bir kullanıcıysanız, manuel şanzımanın 

vites geçişlerinde devir yakalama fonksiyonuna sahip olduğunu bilmelisiniz. Belki de ayak bileğiniz ile olayları yumuşatmak size göre değildir. 


SIMON DAVIS 
Opsiyon listesinde yer 

“9 alan karbon seramik frenler her turda dahageç ve sert fren yapmanız konusunda cesaret verirken, başınıza bir şey gelmemesini de sağlıyor. 


DONANIM, 
TAVSİYESİ 


Eğer spor otomobilinizin dahailk andan itibaren hızlı hissettirmesini seviyorsanız PDK alın. 
Renklendirilmiş model adı(101 Pound) GTS'i ortaya çıkartmak için güzel bir fikir. LED farlar (1397 Pound) ve Bose ses sistemini (834 
Pound) satın almalısınız. 
Ayrıca sadece kendinizi düşüneceğiniz bir 

dış- iç ve ve döşeme kombinasyonu iyi olacaktır. 


.MAKYAJ 
ÖNERİLERİ 


© Direksiyonda biraz daha derinlik ayarı fena olmaz 

© Egzoz sesi üzerinde biraz daha çalışılmalı 

© Manuel vites geçişlerinde daha da kısa ve sürücüyü bağlanmış gibi hissettiren bir hissiyat iyi olacaktır 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v 


ormal şartlar altında otomobillerin düşünülmüş bir seçenek. Bu kadar ii bir Alfa i 


tasarımlarından uzun uzun bahsetmeyi havası olan bir otomobilin opsiyon listesindeki pekdeanlamlı bulan biri değilim. Neticede Competizione Kırmızısı gövde rengi ve sarı renkli tasarım öznel bir kavramdır ve kim ne söylerse fren kaliperleriyle kombine edildiğinde ortalama söylesin sizin fikrinizi değiştiremez. Fakat konu bir benzin kafanın gönlünü çelmesi içten bile bir Italyan olduğunda yukarıda söylediklerim değil. , tamamen geçerliliğini yitiriyor. Stelvio,iç mekana geçildiğindeyse e Bugün karşımızda bulunan Alfa Romeo Stelvio oo düşükkalitedeki iç mekan oluşturma klişesini ise Italyan karizmasını kaslı bir SUV gövdesinde yıkıyor. Geçmişte daha ulaşılabilir otomobiller taşıyan özel bir otomobil. Içine girdiğiniz andan üreten, günümüze geldiğimizdeyse artık daha itibaren farklı bir aracın içerisinde olduğunu üst segmentlere göz kırpan Alfa Romeo'lar kokpit size hissettirebilen Stelvio, hem içeride hem de kalitesini Stelvio ile birlikte yükseltmeye devam dışarıdaki şık tasarımıyla sürücüsüne rakiplerinin (ediyor. Tüm bunlara rağmen kullanıcıların pekde sunamayacağı farklı havayı tattırabiliyor. temas etmeyeceği yerlerde eski Alfa'ları anımsatan 


Ince formlu ve bıçak gibi yanlara uzayan önarka malzemeler kullanan otomobil, genel olarak iyi bir far grupları ve ön kısımdaki klasik Alfa tasarımı o intiba bırakmayı başarıyor. 
ve plakalığın sol tarafta olmasıyla Stelvio diğer Yakışıklı tasarımı ve kaliteli iç mekanıyla geçer otomobillerden rahat bir şekilde ayrılabiliyor. notu kapan Stelvio, kullanışlılık ve pratiklik Otomobil kırmızı kaliperler ve opsiyon listesinde (o konularındarakiplerinden çok fazla geri kalmıyor 


bulunan 20 inç büyüklüğündeki alüminyum buna karşılık pek de öne geçemiyor. 520 litrelik alaşımlı jantlarla “dinamik” bir SUV olduğunun O bir bagaj hacmi sunabilen Alfa'nın sportif SU Wu, ipuçlarını veriyor. Kırmızı fren kaliperlerinin beklentileri karşılasa da segmentinde daha geniş 


siyah veya sarı renkte satın alınabilmesi ise çokiyi (o hacimli bagaj sunan modeller mevcut. 


— Ez İZLENİM 


İZLENİM 


Otomobil her ne kadar dinamik bir yapıya sahip olsa da bir SUV ve bunda dolayı bulunduğu segmentin gerekliliklerini karşılaması bekleniyor. Bu Stelvio'nun güvenliği 

onusunda da uzun mesailer harcayan Alfa mühendisleri iyi iş a benziyor. Stelvio sahip olduğu ön çarpışma uyarı ve fren sistemi, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, adaptif hız 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sabitleyici gibi sistemler ve 6 adet hava yastığı ile taşıdığı yolcuları güvende hissettiriyor. 

Böylesine agresif bir otomobilin Euro NCAP çarpışma testinde ayı yolcu güvenliği 

asmanından 2697'lik bir puan alması, genel ortalamada isetüm yıldızları toplayarak 5 yıldıza ulaşması önemli bir olgu. 

Artık Stelvio'nun sürü: dinamikleri hakkında bilgi almak için sabırsızlandığınızı duyar 


gibiyim. Hem sizi daha fazla sabırsızlandırmamak hem de bir Alfa Romeo'nun direksiyonu başında olmanın ne demek olduğumu bir an önce paylaşmak istiyorum. 

Alfa Romeo Stelvio tartışmasız şekilde sürücüsüne çok keyifli anlar e bir otomobil. 
Insanlar bir SUWun her zaman sakin bir karaktere sahip olduğunu bu nedenden dolayı da sürücüsüyle pek de bağlantı 


e kuran otomobiller olmadıkları yargısına varırlar. Fakat modern Da ani bu yargıların pek de yeri 


yok. 

Bir SUV'dan beklenmeyecek derecede dinamik bir yapıya sahip otomobil, yine bir SUV'a göre beklenmeyecek derecede dengeli. 
50/50 ağırlık dengesi ve "04" 

4 tekerlekten çekiş sistemiyle 
birlikte Stelvio'nun yol tutuş limitleri sınıf ortalamasının üzerinde. Üretiminde karbonfiber 


ve alüminyum parçaların kullanılmasıyla bir SUV'a göre hafif sayılabilecek bir otomobil olan Stelvio'nun boş ağırlığı 

ise 1.660 kg. Fakat bunlar sizi çok da yanıltmasın. Sonuçta bu araç bir SUV ve fizik kuralları gereği hiçbir zaman alçak bir otomobil kadar viraj kabiliyetine sahip olamaz. Serte yakın süspansiyonlarına rağmen virajlarda yatma eğilimi gösteren otomobil, aynı platformu paylaştığı Giulla'nın yerden yüksek bir versiyonunu gibi tepkiler veriyor. 

Stelvio'nun kalbinde ise 2.0 litre hacimli, 280 bg güç ve 400 Nm tork üreten 4 silindiri benzinli bir motor yer alıyor. 5.250 d/ dak'tan itibaren 280 beygirin tümünü, 2.250 d/dak'tan itibaren 


ise 400 Nm torkun tamamını kullanmanıza izin veren bu motor ünitesi otomobili yeterli şekilde hızlandırmanıza yardım ediyor. 

5.7 saniyede O'dan 100 km/s hıza çıkabilen otomobil, bu bilginin sadece katalog verisi olarak yazılmadığını gösteriyor. 
5.7 saniyelik bir sürenin ortaya çıkmasına neden olan en büyük etmen ise 8 ileri otomatik şanzıman. Z'nin ürettiği bu tam otomatik şanzıman, tüm şartlar altında görevini layıkıyla yerine getirebiliyor. 

Direksiyonun arkasındaki “devasa” vites kulakçılarıyla da manuel şekilde kontrol edilebilen şanzıman, otomobilin en pahalı parçalarından biri olduğunu her zaman size hatırlatıyor, MUCAHIT BURAK BAGCE 


ALFAROMEO STELVI0 2.0 VELOCE AND 


Alfa Romeo Stelvio, hem iç hem de dışarıdaki şık tasarımıyla sürücüsüne farklı havayı tattırabiliyor. 


Fiyat 485.000 TL 

Motor Asilindir, 1995 cc, 

ei turbo,benzin 
Güç 280bg©5250d/dak 
Tork 400 Nm © 2250d/dak 


Şanzıman (| Bileriotomatik 0-100km/s5 o 5.75n 


Maksimumhız 230km/5 o 
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GÜÇ 110 BG FİYAT 114.650 TL 


EY 


Ülkemizde-SUV segmentinde satış konusunda önde gelen markalardan biri olan Dacia Duster yenilendi. O, artık yenilenen görünümüyle dahada iddialı. 


acia, 2010 Cenevre Motor Show'da SUV sınıfında yeni modeli olan Duster” ılk kez tanıttığında yıllar boyunca yurdumuzda ve satıldığı birçok ülkede satış rakamlarını alt üst edecek bir otomobilini kamuoyuna lanse ediyordu. 
Bu model öylesine ilgi gördü ki, 2013 senesinde ilk makyaj 
operasyonunu geçirdi. 2017 
senesinde de uzun süredir yolu gözlenen Renault'nun geliştirdiği EDC otomatik şanzımana da kavuşmuştu. 

Yeni Duster ile karşılaşmamızda edindiğimiz ilk izlenim, dış görünüm olarak eski versiyonunu andırsa da bu yeni modelin tamamen yenilenmiş olmasıydı. 
Mart ayı başından beri ülkemizde satılmaya başlanan yeni Duster, özellikle yükseltilince daha iri görünen ön tarafıyla daha oturaklı bir SUV görünümüne ulaşmış. 
LED farlar, kromaj takviyeli ön ve arkatamponlar ve bir önceki versiyondan miras kalan ön 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” 


ızgaralar dışarıdan bakıldığında göze çarpan ilk özellikler arasında yer alıyor. 

Yeni Duster'ın içine girmek için Renault'dan miras kart sistemini kullanıyorsunuz. Sürücü koltuğuna oturduğunuzda size kaliteli algısı veren bir iç mekan karşılıyor. Plastik kalitesi yükselen ve daha albenili olan iç mekan adeta sınıfatlamış ve sizi bir hayli memnun edecek seviyede. 
Fiyat kalite orantısı olarak Dacia Duster'ın yeni versiyonunda koltuklar da bir önceki versiyonuna göre daha rahat. 
Sırt ve baldır destekleri daha da arttırılmış. Orta konsoldaki geniş ekran, aracın mevcut Prestige donanımına bağlı olarak dijital klima ve havalandırma kontrolleri bu kalite yükselmesini destekler nitelikte. Bu geniş ekranda yer alan bir düğmeyle 360 derecelik kamera sistemini devreye sokarak manevralarda oldukça geniş bir görüş alanına sahipsiniz. Tasarım ve kullanımları çok ergonomik 


ve şık. Aracın bir önceki neslinde özellikle park manevralarında yoran sert direksiyon sisteminin yumuşatılması da özellikle kadın sürücüleri memnun edecektir sanıyorum. Yine eksikliği hissedilen ve eleştiri alan direksiyon derili ayarıdabu versiyonda yüksekliğe eklenmiş 


ve ideal sürüş pozisyonunuzu rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ancak emniyet kemeri yükseklik ayarı olmaması eksi bir puan. 

EDC çift kavramalı şanzıman sistemi sessiz ve hızlı geçişlere sahip ve 1.5 dizel motorlu 4x2 versiyonuyla satışa sunulmuş. 

110 HP gücünde ve 250 Nm 


torka sahip bu motorun çekişi eğer yüksek beklentileriniz yoksa yeterli bir güce sahip. Yeni Duster'ın iç kısmında eskisine nazaran daha çok ve geniş eşya konulabilecek gözler sunulmuş. 
On yolcu koltuğunun altında 

bir adet gizli eşya çekmecesi bulunuyor. Arka koltukta 1.80 
civarındaki yetişkinler için bile 


i 


tavan yüksekliği yeterli seviyede. 
445 Ivlik bagaj hacmi de ortalama 
dört kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede yer alıyor. Dacia Duster'ın önceki versiyonunda da övgülerimizi alan ve içeride sürücüyle 

yolculara yoldaki engebeleri 

fazla hissettirmeyen süspansiyon sistemi geleneği yenisinde de 


aynen devam ediyor. Kabin içi ses izolasyonu da eskisine nazaran daha da iyi yapılmış. Bozuk toprak yollardaki kullanımlarımızda Dacia Türkiye'nin “Hakkını 

Ver” sloganından yola çıkarak yaptığımız performanslı off 

road sürüşlerde de yeni Duster bize eğlenceli anlar sunmayı başardı. Yenilenen vetamamen 


İZLENİM 


değişen Dacia Duster'ın bizim kullandığımız 1.5 Dci motorlu EDC otomatik şanzımanlı ve Prestige 
donanımlı versiyonu Mayıs 2018 
itibariyle 114.650 TL fiyat etiketine sahipti. Kurlarının artmasıyla giderek ulaşılmaz hale gelen SUV segmentinde Duster rakiplerine nazaran makul bir seviyede. 
GURKAN ÇAĞLAR 


* 


DACIA DUSTER 1.5 DC 4X2 ED PRESTİGE 


Yenilenen Dacia Duster, daha sert görünümüyle kendisinden pahalı rakiplerine sıkı bir alternatif 


Fiyat 114.650TL 

Motor 4$ilindirli, 1461 cc, turbo, dizel 

Güç 110 bg ©4000 d/dak 

Tork 250 Nm©1750 d/dak 

Şanzıman 6ileri otomatik 

0-100km/s o 11.9sn 


Maksimum hız 171 km/s 
Yakıt tüketimi 4,51t/100 km CO: 116g/km 
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FOTOĞRAFLAR GÜRKAN ÇAĞLAR 


İZLENİM 


Alman premium otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in elektriklenme projesi devam ediyor. Proje kapsamında GLC'ye hibrit bir versiyon ekleyen firma, SUV segmentindeki payını artırmayı hedefliyor. 


eşlik eden elektrikli motorun da Mercedes-Benz GLC 350e,7 uzun süre devreye girmeye ihtiyaç duymaması sayesinde, 


ercedes-Benz'in SUV 

modeli GLC, ürün yardımıyla kullanıcısına 320 bg”'lik ileriotomatik vitesle kombine 

gamına hibritmotoru (o birgüçve 560 Nm'liktorkdeğerleri oedileniçten yanmalı ve elektrikli yol bilgisayarında 4 1t/100 km 

da ekleyerek model sunan ve “4Matic” 4 tekerlekten motorların yardımlarıyla özellikle (o gibi değerlerin görülmesi içten isminin sonundaki “e” takısını çekiş sistemine sahip otomobil, ilk kalkış anında dinamik bile değil. Böyle büyük cüsseli 


kullanmaya hak kazandı. 2.0 
litrelik turboşarjlı benzinli motora 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kağıt üstünde göründüğü kadar olmasa da hızlı bir araç. 


bir yapıya sahip. 5.9 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabilen otomobil, bu dinamikliğini ara hızlanmalarda ise hissettiremiyor. 

Buna karşılık yerden yüksek bir yapıya sahip olan otomobilin viraj performansı ise gayet iyi. Bataryaların alt kısma yerleştirilmesinden dolayı ağırlık merkezi aşağı çekilen otomobil, 
4 tekerlekten çekiş sisteminin de 
avantajını kullanarak virajlarda herhangi bir tehlike yaratmıyor. 

Yaklaşık 34 km'lik bir menzil sunan 8.7 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip elektrikli motor, plug-in hibrit GLC'nin yakıttüketimini oldukça aşağı çekebiliyor. Özellikle şehir içi trafiklerinde benzinli motorun 


bir otomobilin şehir içinde 4-5 Itcivarında bir yakıt tüketimine sahip olması bazı insanlara hala şaşırtıcı gelebiliyor. Plug-in bir yapıya sahip olması sayesinde hızlı şarj istasyonlarında veya evlerden şarj edilebilen GLC 350 e, çevreye daha az zarar vermek ve yakıt tüketimini düşürmek için elinden geleni yapıyor. 

Sürüş esnasında, yaşanan frenlemelerde oluşan kinetik enerjiyle zemine yerleştirilmiş bataryalarını şarj edebilen otomobil, çevreci ve sessiz yapısıyla da kullanıcısına ayrı bir konfor seviyesi sunabiliyor. Şehir içi yolculuklarda çoğunlukla elektrikli motor kullanıldığından dolayı adeta “ölüm sessizliği” içerisinde yol alabileceğiniz kabin 


oldukça konforlu. 

Üzerindeki run-flat lastiklere rağmen Mercedes'in meşhur konfor seviyesini yakalayabilen otomobil, güçlü olmasına rağmen sürücüsüne performanslı sürüşlerden çok dingin ve çevreci bir şekilde sağ şeritte yol almak istediğini hissettiriyor. 

Mercedes-Benz GLC 350 
e'nin en zayıf karnı ise iç mekanı gibi görünüyor. Otomobil, aynı altyapıyı paylaştığı C Serisi ile kokpitini de paylaşıyor gibi görünüyor. Yükseltilmiş bir C Serisi hissiyatı yaratan kabinin teknolojik donanımları da biraz geçmişte kalmış gibi. Firmanın 


yeni 12.3'er inç büyüklüğündeki ikili ekran seçeneği sunmayan GLC'nin hibrit versiyonu, firmanın standart olarak sunduğu bilgieğlence sistemini kullanıyor. 

Malzeme kalitesi ve işçilik konusunda ise bir Mercedes”te bulunduğunuzu hissettiren otomobilin iç mekanında kullanılan parçalar hibrit SUV'a kaliteli bir hava veriyor. 

Sonuç olarak GLC 350 eile iyibir paket yapmışa benzeyen Mercedes-Benz'in bu hamleyle doğru bir iş yapıp yapmadığını ise satış rakamları gösterecek gibi görünüyor. Ni 
MUCAHIT BURAK BAGCE 


Mercedes - Benz hibrit motorlu GLC 350e€ile pazarda yeni bir şans arıyor 


AKK Ax 


Fiyat 427.3001TL 


Motor Asilindir, 1991 cc, turbo, benzin, hibrit 

Güç 320 bg © 5500 d/dak 

Tork 560 Nm © 1200-4000d/ 

dak 

Şanzıman Tileri otomatik 

0-100km/s (o 5.9sn 


Maksimum hız 233 km/s Yakıttüketimi 2.6 1t/100km 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FOTOĞRAFLAR ATEŞ KANTÜRK 


| GüÇ130 BG 5600 D/DAK FİYATMSSSOOL. 30 BG 5500 D/DAK FİYAT 199.900 TL 


UPEL GRANDLAND X 


Opel'in PSA Grubu'na geçiş yapmasının ardından ortaya çıkan kompakt SUV modeli Grandland X, 1.2 litrelik benzinli motoruyla sürüş izlenimi konuğumuz. 


aha önce sürüş izlenimleri sayfalarımızda 1.6 litre hacimli ve 120 bg güç 


üreten dizel motor ünitesiyle tanıştığımız Opel Grandland X bu kez daha küçük hacimli benzinli motoruyla karşımızda. 

Daha önce başarısız SUV girişimleri bulunan Opel bu kez işini şansa bırakmışa benzemiyor. 
Içinde ve dışında sade bir tasarım dilinin hakim olduğu Grandland X, kuzeni 3008 gibi pek risk almak isteyen bir otomobil değil. 

Peugeot3008'e göre daha az “oyuncağa” sahip modelin buna rağmen dahaazdonanımlı olduğu söylenemez. Test aracımızın ait olduğu Excellence donanım paketinde ön arka park sensörü, 
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360 kamera, otomatik yanan ve 
viraj aydınlatmalı LED farlar, trafikişareti tespit sistemi, 

Apple CarPlay ve Android Auto sistemleriyle akıllı telefonunuzu bağlayabileceğiniz 7 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence sistemi standart olarak sunuluyor. 

Sakin ve konforlu yolculuklar yapmayı seven Opel Grandland X, kokpitindeki yolcuların rahatı için elinden gelen her şeyi yapıyor. 
On ve arkada ferah denilebilecek bir yaşam alanı sunan otomobil, tümseklerde yumuşağa kaçan süspansiyon ayarı ve her ne kadar 
19 inç büyüklünde olmasına 
rağmen “etli” sayılabilecek jantlarla iyi iş çıkarıyor. 

Rüzgar ve yol sesini de kabinden uzak tutmayı başarabilen 


Grandland X'in zayıf karnı ise kaput yalıtımı. Kompakt SUV, küçük hacimli benzinli bir motora sahip olmasına rağmen kokpite ulaşan motor sesini engellemeyi başaramıyor. Buna karşılık aracı yürüten ünitenin ısındıkça kabine ulaşan sesin azaldığını da belirtmeliyim. 

1.2 litre hacmindeki benzinli 
motoru taşıyan otomobil, 130 
bg güç, 230 Nm tork üretiyor. 
Türkiye'de satışta olan Grandland Xmodellerinin en güçlü versiyonu olan bu motor, 6 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonu ile otomobili makul seviyede yürütebiliyor. 

Ekonomik sürüşlere odaklanan bu motor, yakıttüketimi verileriyle yeni nesil benzinli 


ünitelerin geliştirilmesiyle dizellerin pabucunun dama atılacağı görüşünü destekler nitelikte. 6.4 1t/100 km'lik 

bir ortalama tüketim değeri verilen otomobil, gerekli şartlar sağlandığında fabrikanın verdiği verileri tutturma yeteneğine sahip. Şehir içindeki gerçekçi tüketim verileri ise ağır Istanbul trafiğinde dahi 8.01t/100 km barajını aşmıyor. 

MÜCAHİT BURAK BAĞCE 


Sakin ve konforlu yolculukları seven aileler için ideal bir seçenek 


KAKA 


Fiyat 199.900 TL 

Motor 3silindir, 1199 cc, turbo, benzinli 

Güç 130 bg © 5500 d/dak 

Tork 230 Nm © 1750 d/dak 

Şanzıman 6ileri otomatik 

0-100km/s (o 10.9sn 

Maksimum hız 188 km/s 

Yakıt tüketimi 5.5 1t/100 km 

CO0z 127 g/km 


(ierik Opmeieiy (o şprerejiy 


- seli ei Ti e MEB. —— Bs 


2018 sezonu Intercity Tek 
Marka Kupa Yarışları ve Pist Günleri tüm hızıyla Intercity Istanbul Park'ta devam ediyor! 


Intercity Silver Cup'ta Glio'lar, Intercity Gold Cup'ta Megane'lar, Intercity Platinum Cup'ta Caterham'lar hazır. 


Pilotlar hazır. Pist Hazır. 
Siz de hazırsanız devam ediyoruz! 


21-22 Temmuz 2018 Pist Günleri 11-12 Ağustos 2018 Pist Günleri 1-2 Eylül 2018 Pist Günleri 21-22-23 Eylül 2018 Tek Marka Kupa Yarışları ve Pist Günleri 


28-29-30 Eylül 2018 Tek Marka Kupa Yarışları ve Pist Günleri 27-28 Ekim 2018 Tek Marka Kupa Yarışları ve Pist Günleri İ 24-25 Kasım 2018 o Tek Marka Kupa Yarışları ve Pist Günleri 


Seyirci girişleri ücretsiz, otopark 20TL'dir. 


FOTOĞRAFLAR GÜRKAN ÇAĞLAR 


. 


Volkswagen'in ticari araç kategorisindeki iddialı modeli Caddy, Alltrack modeli ile bozuk yollarda da sürücülerine konfor sağlamayı amaçlıyor 


lardır ülkemizde hafif 

ticari araçlar sınıfında 

iddialı modellerden 

biri olan Volkswagen 
Caddy, yeni donanım paketi Alltrackile bu pazarda iddiasını güçlendirmeyi amaçlamış. Klasik Caddy modeline göre tasarım olarak daha farklı olan Alltrack, ön panjurunda üç krom şeritli ızgara ve bu ızgara üzerinde yer alan bir Alltrack logosuna sahip. 
Ayrıca bu modelde daha farklı olan reflektörlü halojen farlar, karartılmış arka camlar, koruma çıtaları ve 15 inçlik alaşım jantlar Volkswagen Alltrack'ın kendine 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özgü diğer tasarım farkları olarak göze çarpıyor. 

Alltrack'ın içine girdiğinizde de daha kaliteli bir hava hemen göze çarpıyor. Özellikle alkantara deri takviyeli koltuklar ve sırt kısmında yazan Alltrack yazıları hafifticari olan bu aracadaha premium bir görüntü kazandırmış durumda. Ayrıca diğer özellikler arasında mutimedya sistemleri, el freni kontrol düğmeleri, krom detaylar ve SD kart girişi, Bluetooth, arka park sensörü, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası, eve geliş-evden çıkış 


aydınlatma sistemi, yol bilgisayarı gibi teknolojiler de bu premium görüntüyü tamamlar düzeyde. 
2.0TDI102 HP gücünde dizel motora sahip test aracımızın performansı beklentilerimizin aksine cansız bir sürüş performansı sergiliyor. Bu durum özellikle rampa yukarı sollamalarda daha da göze çarpıyor. Virajlarda her ne kadar emniyetli dönüşler yapabileceğiniz sürüş destek sistemleri sizi ideal çizgide tutsa da bu güç eksikliği beklentileri yüksek kişiler için hayal kırıklığı da yaratabilecek seviyede. Ancak Volkswagen'in iç kabindeki plastik kalitesi, koltukların yolculararahatlık veren hissiyatı, başarılı ses ve multimedya sistemleri Caddy Alltrack'ın artı yönleri arasında sayılabilir. 


VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK 2.0 TDI SOR 


Volkswagen Alltrack'ın kendine özgü tasarım farkları göze çarpıyor. 


Fiyat 114.650TL 
Motor 4Silindirli, 1968 cc, turbo, dizel 
Güç 102 bg ©4000 d/dk 
Tork 250 Nm © 1300-2800 d/dk Şanzıman 6ileri DSG Otomatik 0-100km/s o 13sn 


Maksimum hız 170km/s 
Yakıt tüketimi 5,21t/100 km 
CO: 2 


DENİZBANK AÇIKHAVA KONSERLERİ 


2 - 9 Temmuz Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi 
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SERTAB'IN MÜZİKALİ 


TEMMUZ 
SELDA BAĞCAN 


#AçıkhavaKonserleri 


DenizBank NM 44) | 000 Obkmenin 


FOTOĞRAFLAR GÜRKAN ÇAĞLAR 


İZLENİM 


Seat'ın 2017'de yenilediği Ibiza, 1.Olitrelik TSI motoru ve dinamik detaylara sahip FR donanım paketiyle karşımızda. 


segmentinin rekabetçi otomobillerinden Ibiza, daha uygun fiyatlı bir 
Leon olma halini yeni neslinde de sürdürmeye devam ediyor. 5. jenerasyonuyla MOB platformuna geçiş yapan küçük hatchback, farklı bir karaktere bürünmüş. 
Seat'ın sportif hatlar barındıran donanım paketi FR'a sahip test aracımız, kırmızı dikişli detayları ve sportif döşemelere sahip koltuklarıyla standart bir Ibiza'dan daha ateşli bir görüntüde. Bunarağmen kabin kullanışlılığını da elden bırakmayan otomobil, Apple CarPlay, Android Auto 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sistemlerini de barındıran 8.0 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekrana sahip. 

3silindirli motor ünitesinin tatlı tınısını dinlemek istemediğinizde ise FRdonanım paketinde sunulan 6 hoparlörlü ses sisteminin keyfine varabilirsiniz. 
1.Olitrelik TSI benzinli motor ünitesini taşıyan Seat Ibiza, 
115 bg güç ve 200 Nm tork 
değerleri üretebiliyor. 7 ileri DSG şanzımanın hızlı vites değişimleri ve ağırlığının da fazla olmamasıyla iyi bir ivmelenme 


kazanabilen otomobili kullanmak (o konforuna düşkün kişilerin diğer 


keyifli hale gelebiliyor. 
Test aracımızda bulunan daha sert ayarlı FR süspansiyon 


sistemiyle iyi bir yol tutuş performansı sergileyen Seat Ibiza, bu sert süspansiyonlarının bedelini ise iç mekanda ödüyor. 
Şehirdeki yol bozukluklarıyla elinden gelen mücadeleyi gösterse de rahatsızlığın kabine yansımasını engelleyemeyen süspansiyon sistemine yanakları daraltılmış 17 inç büyüklüğündeki alüminyum jantların ise pek bir yardımı dokunduğu söylenemez. Ibiza FR'ın konforu her ne kadar yaşanamaz derecede olmasa da 


donanım paketlerine bir göz atmasını tavsiye ederim. 
MUCAHIT BURAK BAĞCE 


SEAT IBIZA 1.0 TSIFR 


Kırmızı dikişli detayları ve sportif döşemeleriyle artık daha ateşli... 


Fiyat 103.000 TL 

Motor 3silindir, 999 cc, turbo, benzinli 

Güç 115 bg © 5000 d/dak 

Tork 200 Nm © 2000 d/dak 

Şanzıman Tileri otomatik 

0-100km/s ( 9.5sn 

Maksimum hız 193 km/s 

Yakıttüketimi 4,71t/100km 

CO0z 108 g/km 


HANGİ OTO? 


otomobil alım rehberi 


Türkiye'nin ilk ve tek karşılaştırmalı otomobil alım rehberi artık yayında! 


WWww.hangioto.com 


ZLA BÜYÜYEN HAFİF 


TİCARİ PAZARINA 
ÖZEL YAĞ GÖZÜMÜ 


TÜRKİYE'DE 


Ürettiği yağları 14 ülkeye ihraç eden, yüzde 90'ını ise iç pazarda satışa sunan ExxonMobil, bu sene yalnızca hafif ticari araçlara özel yepyeni bir ürün piyasaya sürdü. 


dünyanın en köklü 

madeni yağ şirketlerinden ExxonMobil, Istanbul'da bulunan üretim tesislerinde yıllık 45 milyon litreyi bulan yağ üretimi gerçekleştiriyor. 
Ürettiği yağları 14 ülkeye ihraç eden, yüzde 90O'ını ise iç pazarda satışa sunan ExxonMobil, bu sene yalnızca hafifticari araçlara özel yepyeni bir ürün piyasaya sürdü. 
Avrupa ve Türkiye'de ticari araç sektöründe en hızlı büyüyen segmentin hafifticari araçlar olduğunu belirten ExxonMobil Türkiye Satış Müdürü Handan Karakaş, “Böylesine bir büyüme beklentisine rağmen, hafif ticari araçlarda binek veya ağır vasıta yağları kullanılıyordu. 
ExxonMobil olarak, bu sektörün ihtiyaçlarını anlamak ve ürün 
tercihlerini tespit etmek için, 2016 
yılı boyunca kapsamlı bir piyasa araştırması gerçekleştirdik. 
Bunun sonucunda hafifticari araçlara özel Mobil Delvac serisini Türkiye'de ilk kez pazara sunduk. 
Önümüzdeki dönemde hafifticari sektöründe ciddi bir büyüme bekleniyor. Yeni ürünlerimizle hafifticari yağlar konusundaki uzmanlığımız sayesinde son 


900'lü yılların başında 
| Türkiye pazarına giren 
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kullanıcı için değer yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu 


Mobil'in Türkiye'deki hikayesi nereden başlıyor? 

Yaklaşık 150 yıllık bir süredir faaliyet gösteren ExxonMobil, dünyanın artan enerji ihtiyaçlarını teknoloji ve inovasyonu kullanarak karşılayan dünyanın halka açıken büyük petrol şirketidir. Bulunduğu ülkelerde 100 yılı aşkın süredir yatırımlar ve operasyonlar yapan Mobil, Türkiye'ye 1900'lü yılların başında, Osmanlı Imparatorluğu zamanında girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu görmüş; Kurtuluş Savaşı'nı, Birinci ve Ikinci Dünya Savaşları'nı yaşamış; tarihe yakından tanıklık etmiştir. 110 yılı aşkındır Türkiye'de olan Mobil, gençleri eğitmiş; okullar açmış ve enerji sektörünün “mektebr” olarak anılmıştır. Kısacası bizler, Mobil 
Oil Türk A.Ş olarak Türkiye'de 113 
yıldır faaliyet gösteriyoruz. 


2017 yılını değerlendirir misiniz? 
Bu yıl önünüze hangi hedefleri koydunuz? 

Mobil, dünya genelinde pazar pozisyonu kuvvetli önde gelen 

üç madeni yağ markasından 


biridir. 2017'de Istanbul'daki üretim tesislerimizde 45 milyon litreyi bulan bir yağ üretimi gerçekleştirdik. Toplam madeni yağ pazarının yardımcı ürünler ile beraber 400 milyon litreyi aştığı Türkiye pazarında, 350'nin üzerinde lisanslı firma var. 
Rekabetin yoğun yaşandığı, yüksek teknolojili ürün pazar segmentinde Mobil, ilk teki güçlü konumunu sürdürüyor. 
2018 yılı için hedefimiz, bu 


Mobil 
" 


Light Commercisi Vehicle 


Muna Gage Biyik Bikyşi Mide unun 


güçlü konumumuzu daha da pekiştirmek. Bugün 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler Finlandiya, Italya, Katar, Almanya, Gürcistan, KKTC, Lübnan, Israil, Türkmenistan, Irak, Azerbaycan, Tacikistan, Libya ve Özbekistan. Gelecek yıllarda büyüme planlarımız arasında ihracatta da daha üst seviyelere gelmeyi hedefliyoruz. 
ExxonMobil içinde Türkiye, 

yağ üretim tesisine sahip nadir ülkelerden biri. Jeopolitik olarak konumu nedeniyle grup içinde son derece önemli bir konuma sahip. 
Dünyanın en gelişmiş Mobil tesislerinden bir tanesi olan ve Istanbul'da bulunan fabrikamız, iç pazarda sattığımız ürünlerin yüzde doksanını üretiyor. 


Madeni yağ pazarında ülkemizde ne kadar yağ satılıyor? Sizin konumunuz nedir? 

Motor yağları 3'e ayrılıyor. Madeni yağlar, yarı sentetik yağlar ve sentetik yağlar. Kullanım yerine göre ise otomotiv, endüstriyel, havacılık, denizcilik gibi bölümlere ayrılıyor. Türkiye'de sadece endüstriyel, otomotiv ve denizcilik sektörlerinde hizmet 
veriyoruz. Türkiye'de şu anda 345 
binton madeni yağ tüketiliyor. 


Bunun 250 bin ton civarı otomotiv motor yağı (binek, hafif ticari, ağır ticari toplam), geri kalanı müstahzarlar, sanayi yağları, antifrizler ve benzeri ürünlerdir. 


2018 yılı içinde yürüteceğiniz 
çalışmalar hakkında bilgiler verir misiniz? İlk 5 ayı nasıl geride bıraktınız? 

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de, Mobil tarafından geliştirilen 

ve tüketicilere sunulan yepyeni bir kategorimizi pazara 

sunduk. Hafif ticari araçlar özelinde geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizle pek çok hafif ticari araç kullanıcısının ihtiyaçlarına özel çözümler getireceğimize inanıyoruz. Araç sahipleri ve işletmecilerinin pek çoğu yağ satın alırken en düşük maliyetli yadaen yüksek performanslı yağlardan çok, araçlarına en uygun olduğuna inandıkları yağıtercih ediyor. Önümüzdeki dönemde hafifticari sektöründe ciddi bir büyüme bekleniyor. Yeni ürünlerimizle hafif ticari yağlar konusundaki uzmanlığımız sayesinde son kullanıcı için değer yaratmayı hedefliyoruz. 
ExxonMobil, Türkiye'de hafif ticari araçlara özel yepyeni bir yağ kategorisini 5 ve 7 litrelik ambalajlarda Türkçe etiketli olarak piyasaya sürdü. Hafif Ticari Araç kategorisindeki ürünler: Mobil Delvac”" Light Commercial Vehicle F5W-30, Mobil Delvac"“ Light Commercial Vehicle M5W-30, Mobil Delvac'M Light Commercial Vehicle 5W-30, Mobil Delvac"“ Light Commercial Vehicle 10W-40 olarak sıralanıyor. 


Peki, ExxonMobil olarak ticari araç sektöründeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Avrupa'da ve Türkiye'de 

ticari araç sektöründe en hızlı büyüyen segment olan Hafif Ticari segmenti, Mobil Delvac markalı yağların satışları için 

bir büyüme fırsatı oluşturuyor. 
Türkiye'deyıllık otomotiv yağı talebi artmaya devam ediyor, hafifticari araç sektörü de bu trendin lokomotifi olarak öne çıkıyor. 2016 yılı sonu itibariyle Türkiye'de kayıtlı 3.9 milyon adet hafifticari araç var. Hafifticari araç pazarıyıllık ortalama 96 4.6 
büyümekte. Ayrıca, trafikteki hafifticari araçların sayısında 
2016 -2019 yılları arasında 9614 
artış bekleniyor. Böyle bir büyüme beklentisine rağmen, özel olarak hafifticari araçları hedefleyen kapsamlı bir yağ serisi henüz pazarda bulunmuyordu. Şu anda hafifticari araçlarda, binek veya ağır vasıta yağları kullanılıyor. 
Hafifticari araç sektörünün geleceği parlak görünüyor. 
ExxonMobil, büyümekte olan bu sektörün ihtiyaçlarını anlamak ve ürün tercihlerini tespit etmek için, 2016yılı boyunca kapsamlı bir piyasa araştırması gerçekleştirdi. 
Bu araştırmadan elde edilen 


sonuçlar, bu sektöre özel olarak hazırlanmış bir çözümün geliştirilmesinde etkili oldu. 
Araştırmamız, hafifticari araçlara özel bir ürün serisinin piyasaya sürülmesinin, Mobil Delvac'ın pazarda bu kategoride ilk tercih edilen yağ tedarikçisi olmasını sağlayabileceğini ortaya koydu. 


Bu kapsamda, hafif ticari araçlara yönelik geliştirdiğiniz ürünler hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? 

Dünyanın ilk dizel motor yağlarından biri olan Mobil Delvac'M, 90 yıllık geçmişinde, ticari araç endüstrisinin gitgide gelişen ihtiyaçlarına, sürekli yenilik ve performansile cevap verdi. 

Mobil Delvac'M Light Commercial Vehicle F5W-30 (Sentetik Hafif Ticari Araç Motor Yağı) motor ömrünün uzamasına ve yakıt ekonomisine yardımcı olan, motorda çamur ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, sentetik bir motor yağı. 
ExxonMobil, Mobil Delvac'M Light Commercial Vehicle F5W-30 yağını, WSS-M2C913-D veya WSS-M2C913-C onayının talep edildiği motorlara sahip Ford hafif 


ticari araçlar, ACEA A5/B5 veya A1/BI standardı gerektiren hafif ticari araçlar, normal veya zaman zaman ağır olabilecek çalışma koşulları (şehir içi sürüş koşulları dahil) için öneriyor. 

Mobil DelvacTM Light Gommercial Vehicle M5W-30 (Sentetik Hafif Ticari Araç Motor Yağı) motor ömrünün uzamasına ve yakıt ekonomisine yardımcı olan, motorda çamur ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, düşük küllü sentetik bir motor yağı. ExxonMobil, Mobil Delvac Light Commercial Vehicle M5W-30 yağını, , MB 229.31, 229.51 veya 229.52 onayının talep edildiği motorlara sahip Mercedes Benz hafifticari araçlar, ACEA C3 standardı gerektiren hafif ticari araçlar, VW 505 00/505 01 onaylı ürünler gerektiren Volkswagen hafifticari araçlar, katalitik konvertörlü benzinli ve Dizel Partikül Filtreli dizel hafifticari araçlar için tavsiye ediyor. 

Mobil Delvac'" Light Commercial Vehicle 5W-30 (Yarı sentetik Hafif Ticari Araç Motoru Yağı) ve Mobil Delvac'M Light Commercial Vehicle 10W-40, tipik olarak şehir içi zorlu sürüş koşullarında çalışan dizel ve 


HANDAN KARAKAŞ RÖPORTAJ 


benzinli motorlar için mükemmel yağlama ve koruyuculuk sağlayan hafifticari araç motor yağları. 
ExxonMobil, Mobil Delvac Light Gommercial Vehicle 5W-30 motor yağını VW 501/505.00 onayının talep edildiği veya ACEA A3/ 

B4 standardı gerektiren hafif ticari araçlar için tavsiye ediyor. 
Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40, ileri teknoloji baz yağlar ve modern katık sistemi ile formüle edilmiş olup optimum motor performansı sunuyor. 
ExxonMobil tarafından hafifticari araçlardaki yeni model benzinli ve dizel motorların yanı sıra Avrupa, Rusya, Amerika menşeli geleneksel eski model hafif ticari araç motorlarında da öneriliyor. 


Yağ kullanımı otomobil kullanıcıları için oldukça önemli konuların başında geliyor. 

Peki, sürücüler yağı nasıl korumalı? Yağ, eksiltmeden ve karartmadan nasıl kullanılabilir? 
Yağlarda, yağı koruyucu katkı maddeleri zaten vardır. Tüketiciye düşen görev yağ seviyesini düzenli olarak takip etmektir. 
Bunun en iyi yolu da haftanın bir günü motordaki yağ çubuğunu kullanarak yağ seviyesini ölçmektir. Araçlar da artık eskiye göre daha donanımlıdır ve birçok araçta yağ ölçümü sensörler sayesinde otomatik yapılmaktadır. 
Haftada ayrılacak 5 dakikayla yağınızı kontrol etmekte ve korumakta en büyük adım atılmış olacaktır. 


Madeni yağ, yakıt tüketimini ne kadar etkiler? 

Yağın etkisi yakıt tüketiminde belli başlı pek çok diğer faktörler arasında yer almaktadır. 

Yeni nesil araçlarda önerilen düşük viskoziteli sentetik 

yağlar yakıttasarrufuna 

katkıda bulunmaktadır. 

Bizim ürünlerimiz arasında yüzde 1.5'a kadar yakıt 

tasarrufu sağlayan yağlar bulunmaktadır. Tüketicilere tavsiyemiz, araç üreticisinin yağ şartnamesine uygun sentetik yağ kullanmalarıdır. 


Sürücülerin nelere dikkat etmeleri gerekiyor? 

Yağ konusu yıllarca idare etsin mantığıyla ve iklim koşullarına göre değerlendirildi. Oysa 

kaliteli bir sentetik yağ her türlü mevsim koşulunda, çok geniş 

bir sıcaklık aralığında üstün performans gösterir. Yağ, aracın kanıdır. Dolayısıyla ne kadar kaliteli yağ kullanırsanız aracınız okadar iyi bir performans gösterir. Aracınızın motoru O kadariyikorunur vedaha az masraf çıkartır. Bu anlamda yağ seçiminde cebinizden o an çıkacak parayı değil herhangi bir arıza çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak karar verilmesi gerekir. 
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erzaman baktığım ambulanslar ağır ve eski bir teknolojiye sahip. Onları nasıl günümüzün modern çağına uygulayabilirsin? Şuan gelecekiçin üzerinde çalıştığımız konu bu.” 

Prodrive'ın patronu David Richards 1984'de şirketi kurduğunda eğer işinde farklı değilse hiçbir şey yapamayacağını biliyordu. Yüksek profilli şampiyonalar olan WRC Dünya Ralli Şampiyonası, WEC Dünya Endurans Şampiyonası gibi alanlarda Colin McRae ve Richard Burns gibi efsane pilotlarla kazanılan unvanlar Prodrive'ı çok özel bir yere getirmişti şüphesiz.. 

Bundan dolayı Richards'ın söylediğine göre şu an firmanın ana işi motorsporlarının çok ötesine geçmiş durumda. Bilgilendirmeye şöyle devam ediyor: “Şu an bu yarış kültürümüz, DNA'mız ondan geliyor. 
Yaptığımız her işe bu yarış DNA'mız ile yaklaştık.” 

Firma halen yarış parkurlarında. 
Kendi geliştirdikleri ve uzun yıllardır çalıştıkları marka olan Aston Martin'in yeni Vantage modeliyle WEC'de yer alıyor. Ayrıca Dünya Rallikros Şampiyonası için Renault Megane Sport da üretip geliştirdiler. 
Fakat bugünlerde Ford'un Hibrit 


Van Minibüsleri ve Ambulansları, Amerika Kupasr'ndaki yatların geliştirme programı ve katlanır bisikletler gibi alanlarda da yer almaya başladılar. Ayrıca McLaren P1I ve Aston Martin Vulcan gibi yüksek performanslı markaların öğeleri üzerinde de çalışmaya devam ediyorlar. 

Şuan firma açısından tamamen yeni bir faaliyet olan Transit Van'ın hibritleştirme süreci tamamlandı. 
Banbury bazlı bu firma Ford'un 1.0 
litre Ecoboost motoru üzerine bir hibrit sistem entegre etti. Bu sistem Transit”in motor sistemiyle şaşırtıcı derecede sıkı bir uyum sergiledi. 

“Bir sürü yer olduğunu var saymıştık. Fakat kaputun altı çok dardı.” diyor Richards proje için. 
Ford da dahil olmak üzere bir çok 
partneri bir araya geldi ve şuan 27 
tane minibüs testiçin Londra'ya yollandı. Bu üretim için canlılığı değerlendirmek ve Ingiltere'nin vanlar filosunda kirliliği azaltmak için fırsatyaratmak amacıyla tasarlanmış bir süreçti. 

Transit projesi Prodrive'ın yeteneklerini göstermek için bir vitrin gibi görünüyor. “Biz kavramsal çalışmada ve birden çok bileşenleri bir arada getirmede oldukça iyiyiz” diyor Richards. “Bu sadece son 


BİZ HER ŞEYE 
KENDİ YARIŞ 
DNA'MIZ İLE 
YAKLAŞIRIZ' 


İş konusundaki ilgilerini çeşitlendirmiş olmasına rağmen, Prodrive'ın motorsporları mirası fırmaya her zaman rekabetçi bir avantaj getirmeye devam ediyor. Patron David Richards Mark Tisshaw'a anlatıyor. 


FOTOĞRAF WILL WILLIAMS 


teknoloji bir tasarım değil, bir fikir uygulamada nasıl çalışır ve ürünün içine nasıl entegre edilebilir?” 

O herzamankinden daha fazla ve ciddi anlamda Prodrive'ın elektrifikasyon içeren çalışmalarına odaklanmış ve bu alanda bir uzman olarak şirketini konumlandırma sürecinde. “Gerçekçi olmalıyız, çünkü bütün kalkınma fonu bu yönde ilerliyor. Içten yanmalı motor ortadan kaybolmayacak, ama şimdi hibritlerin bunların içine nasıl entegre edileceği bir soru işareti” diyor. 

Böyle bir işin doğası mevcut projeler arasında sürekli bir şeyler üretebilme ve sıradakinin ne olacağını bilmek anlamına gelir. 
David Richards da her zaman çılgınca projeleri ile bilinir ve sıradaki projesi bir anfibi (karada ve denizde gidebilen) araç yapmak üzerine, Prodrive ayrıca sizin firmayla bağdaştıramayacağınız işlerle de ilgileniyor, mesela Range Rover'ın bazı modellerinde lüks arka konsol tasarımı, yarış yatları ve katlanır bisikletler gibi konulardaki gibi... 

Amerika Kupası'nın önde gelen isimlerinden Ben Ainslie'yi uzun süredir biliyordum. O kendi takımını kurmaya karar verdiği 


—.... 
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Subaru Impreza (üstte) ve Aston Martin Vantage 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zaman, kendisine motorsporlarından öğreneceği çok 

şey olduğunu söyledim. Amerika Kupası'nda bu seviyede yarışmak 
FTde mücadele etmek kadar 

ciddi bir seviyede. 
Prodrive, Ainslie'nin teknesinde çeşitli elektrik ve hidrolik sistemlerin geliştirilmesi ve entegrasyonu ile ilgilenmekte. 

Katlanır bisiklet konusu ise bir arkadaşının evine getirdiği prototip sayesinde oldu. Arkadaşı bu prototipi Richards'ın kullanmasını istedi. Evinin içinde mutfağa kadar bisikleti süren Richards, kendisine bu bisikleti geliştirmesi için yapılan teklife olumlu yanıt verdi. 
Hummingbird adı verilen bu bisiklet şuan 6,9 kg.ile Dünya'nın en hafif katlanır bisikleti konumunda. Bu bisikletin elektrik motor takviyeli versiyonu da geliştirme aşamasında. 
Şuan 10,3 kg. ağırlığa sahip olmasına rağmen Richards'ın hedefi 9,9 kiloya düşürmek. Hala bunun için çalışıyorlar. 

Prodrive bu bisikletleri Hummingbird'ün internet sitesi üzerinde satıyor. Bu firma için yeni birişalanı. Richards bu konuda “Bu Tesla'nın ürünlerini nasıl satması gibi” diyor ve ekliyor: “Bu daha iyi ve daha ucuz, neden yapmayalım?” 

Banbury'deki karargaha ek olarak, Milton Keynes'de kompozit üretimi alanında uzmanlaşmış 
bir tesisleri daha var. Orada 160 
çalışan Ingiltere'nin en büyük kompozit üretim tesislerinde görev yapıyor, ve Richards bunu gelecekteki iş fırsatları açısından en önemlilerinden biri olarak görüyor. 

“Kompozitler günlük hayatın vazgeçilmezi olacak. Ağırlık tasarrufu bizler için piller yada motor kadar önemli. Uzun vadede bu konuda bu kompozit sistemleri entegrasyon ve geliştirme ile adaptasyon süreciyle ile ilgili bir üretici firma ile ortaklık öngörüyorum. Önümüzdeki on yıliçinde genişleyen bir endüstri ölçeğine bu seviyede yapacağımız tek şey olacağını görüyorum. Oraya vardığımız zaman ise uzaklaşmaya başlarız. Bizim DNA'mız bu işin yaratıcı tarafında.” 

Şöyle diyor: “Ana akım bir üretici ileteknik konuda yaklaşım risktir. 
Bunu yapmakiçin zaman ayırırsın ama yaratıcı değildir. Sen verimli ve organizesindir. Daha geleneksel otomobiller yapamazdık, ama sınırları belirli bir yönde zorlayan şeyler yapabiliriz. Biz yaratıcı mühendislerimiz ile ve çalışmaya alıştığımız kısa zaman diliminde hızlı bir kaynağız. Yarıştayken hazır değilsek Le Mans yarış tarihini bizim için değiştirmezler. Bu da onu bizim için ilginç bir ortam haline getiriyor. 

Prodrive için günümüzde yetenekli genç mühendisleri bulabilmeyi zor olarak nitelendiriyor David Richards 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Jenson Button'ın 
Five geliştirilen ağ anfi ar 


“im 


Yarış araçları yatlar, 


nlar ve ambulanslarla "ayrçatalında 


PRODRIVE'IN EN İYİ 6 ÜRETİMİ 


Eğer Prodrive'ın garajında bir tur atarsanız, rehberinizJackie Irwin firma tarihinin kilometre taşları sayılacak bu eserlerini gururla gösterecektir. İşte Prodrive'ın motorsporları tarihinde övündüğü gurur kaynakları: 


PORSCHE 911 SC RS SUBARU IMPREZA 555 FORD MONDEO SUPER 


Bu Prodrive için her şeyi Prodrive'ın gelmiş geçmiş en efsanevi TOURER başlatan otomobil oldu. 15rallizaferi o ralliotomobili. Bu otomobil ile Colin McRae Son ve belki de BTCC'nin kazandı, ve sonra efsanevi MG Metro WRC şampiyonu oldu. Motorsporlarınınen o efsanevi Super Touring döneminin en 6R4 tarafından takip edildi. büyük otomobillerinden. büyük unvanını kazanan otomobili. 


SUBARU IMPREZA WRC 99 BAR-HONDA 006 ASTON MARTIN V8 

“Mad Max" Impreza Richard Prodrive Formula 1'eBAR Honda VANTAGE GTE Burns'a WRC şampiyonu unvanından o Fİ takımıilegirdikten sonra Jenson Vantage yarışçısı Jonny Adams 
1 sene önce Safari Rallisi'ni Button ile sürücülerde üçüncülük, son turda zaferini ilan etmeyi başarmış 
kazandırdı. üreticilerde de ikinciliği elde etmişti. ve perde galibiyetle kapanmıştı. 


RICHARDS VE MOTORSPORLARININ GELECEĞİ 


Prodrive'ı çalıştırmak David Richards'ın tek işi değil. St Mawes ve Cornwall yakınlarındaki iki tane oteli var. Ayrıca Britanya Motor Sporları Derneği'ne büyük bir oy çoğunluğu ile başkan seçildi. 

“Bir kenarda oturabilirdim, şikayet edebilir ya da bir şeyler için mücadele verebilirdim” diyor, “Hayatı boyunca sporun içinde yer alan biri olarak kenarda oturmak benim içimde büyük bir eksiklik yaratırdı” 

Richards'ın öncelikleri, gelecek nesil sürücülere yardımcı olmak ve gelecek teknolojilere hazırlanmak için spor ve yönetim etrafındaki kırmızı çizgiyi keserek sporcuya destek olarak motorsport maliyetlerini azaltmak. 

Diyor ki: “İnsanlar F1 maliyetinin azaltılması gerektiğini söylüyorlar, ama biz tabandaki motorsporları maliyetlerini azaltmalıyız. Çok fazla bürokrasi ve maliyet var, buna karşı bir yol bulmalıyız. Bu spor böyle eğlenceli olmalı.” 

Asla ucuz olmayacak, ama giriş masraflarını azaltmazsak başka bir 
Lewis Hamilton'umuz olmayacak. Bunu düzeltemezsek mütevazı bir geçmişten gelen insanlar artık Karting'e başlayamaz. 

“Yeni bir sürücü jenerasyonu getirmek zorundayız. Bu İngiliz 


şüphesiz. Akdi takdirde başımız derttte" diyor Richards... 

“Diğer taraftan, hırsla gelecek için düzenlemeler yapmamız ve İngiliz yarış takımlarının Dünyallideri pozisyonlarını koruyabilmeleri için fırsat vermemiz gerekiyor.” 

“Motorsporlarında hızlı araçlara yatırım yapan firmalar tarafından ödenen büyük rakamlar var. Aynı zamanda elektrikli ve otonom sürüş sistemlerine doğru da iyi derecede destekler oluşmaya başladı. 

“Bir fikir: Varsayalım BTCC yönetmelikleri Hibrit Formula olarak değiştirildi. İlk tur ve son tur elektrik gücüile yapıldı. Daha sonra üreticiler için bunu teknik demo olarak bir öneri amacıyla ele alabilir miyiz?” 

David Richards ayrıca üniversiteler arasında otonom sürüş sistemlerine sahip araçlarla Silverstone Pisti'nde üçtur süren bir yarış organize etmek istiyor ve bunun için de ünlü bir otomotiv üreticisi firmayla destek vermeleri için görüşmelerini sürdürüyor. 


Hummingbird katlanır bisiklet 6,9 kg. ağırliğâ sahip 


DAVID RICHARDS (RÖPORTAJ 


WE NEVER STOP 


Prodrive'ın bir 


Richards için motorsporları bir yaşam tarzı 7 4 yatiyor 


Grand Prix ekonomisine 


köşesinde tarih de yardımcı olacak 


ve ekliyor: “Yaşlılarda doğru elemanı bulmak kolay tabii ki, 

ama genç yeteneği bulmak zor. 
Genç mühendislere F1 daha çekici geliyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra bize geliyorlar, tecrübe kazandıktan sonra FI takımlarında iş bulanlar bizden ayrılıyor. Ama sonra tekrar onlar bize dönmek zorunda kalıyorlar ve kucak açıyoruz. Fide aracın bir bölümüyle ilgilenebiliyorsunuz, biz onlara daha kapsamlı çalışma alanı sunuyoruz.” 

David Richards şüphesiz FTe çok hakim bir kişilik. 90'lı yıllarda Benetton ve 2000'li yılların başlarında da kısaadı BAR olan British American Racing takımlarında üst düzey yönetici olarak bulundu. 2004 senesinde üreticiler şampiyonasında ikincilik kazanmışlığı da var. Richards'ın FTin yeni patronu Liberty Grubu ve bu en görkemli motorsporları şampiyonası hakkında görüşleri ise şöyle: “Liberty'nin Formula Vin geleceği için harika fikirleri var. 
Fakat FVin geleceği konusunda bunun önünde en büyük engel aerodinamikler konusu. Mühendisler bu konuda sorun yaratıyorlar. 

Onları fikirlerinden asla geri döndüremezsin. Bu hindilerin Noel konusunda oy kullanması gibi bir şey. Eğer iki tane rüzgar tünelin varsa, sen bunu seyirci ve eğlence 


amacıyla performansını rakiplerinle eşitlemek için kullanmak istemezsin tabii ki. Büyük eğlence ve teknoloji birbirine yakın durmuyor. 

Formula 1 son senelerde Hibrit teknolojiyi kucaklamış olmasına rağmen, David Richards bunu teşvik etme konusunda çok iyi çalıştıklarını düşünmüyor. Richards mevcut düzenlemelerin “maliyet” adı altında yapılmasına karşı ve şöyle ekliyor: “Motorspor'un muhasebeci tarafından işletilmesini istemezsin.” 

David Richards 10 senedir Prodrive olarak Formula 1 Grid'inden uzak duruyor. “Eğer üçüncü kez dönüyor olsaydık, tüm bu deneyimlerimizi paketleyip saklıyor olurduk” diyor. 

“McLaren ile bir müşteri F1 aracı geliştirebilirdik. Sonunda iflas etmiş 


de olabilirdik. Ama bu bile bir işe yarardı.” 

David Richards için ralli hiç şüphesiz bir uzmanlıkalanı. 

Ama gelecekte Dünya Rallikros Şampiyonası'nda yarıştırmak için bir elektrikli otomobil geliştirme konusunda oldukça istekli görünüyor. 

Richards'ın planları arasında şuan WRC'ye geri dönüş yok. 
Ama Dakar'da yarışmak için fırsat doğarsa bunu kaçırmamak için Prodrive olarak ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söylüyor. 

“Dakar'ı hiç yapmadım. Ama bunu fırsat bulursam nasıl yapabileceğime dair parlak fikirlerim var. Dakar Dünya'daki en büyük motorsporları aktivitelerinden biri ama 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aracı yapabilirdik. Sonunda las da edebilirdik 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İngiltere'de fazla bilinmiyor. Biz bu büyük organizasyonu Britanyalı markalar ve sürücüler ile Ada'daki popülaritesini yükseltebiliriz.” 
2007'den 2013'e kadar Aston Martin'in başkanlığını yapan David Richards, hala Prodrive olarak Aston Martin'intüm yarış faaliyetleri konusunda işbirliğini sürdürüyor. 
Firmanın şu anki hedefleri bu ve önümüzdeki iki sene Dünya Endurans Şampiyonası'nın 24 Saat LeMans Yarışı'nda kategorisinde çifte zafer elde etmek. 

Prodrive şu an yeni Vantage modelinin tasarım ve geliştirme sürecine adeta gömülmüş durumda. 
Richards için Aston Martin Vantage'ın bu süreci firma açısından ileriye doğru büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. 

Geleceğe bakınca, David Richards şirketi Prodrive'ın herzaman motorsporlarına dahil olacağını söylüyor. Motorsporlarının bu şirket için her zaman yaratıcı olmasını sağladığına inanıyor ve otomotiv endüstrisinin herzamankinden daha fazla problem çözmesi gereken bir zamanda olduğunu düşünüyor. 

“Biz nasıl sınırlara meydan okumaya devam ediyorsak, diğer insanlar için de farklı bakıyorsak bizi 

enzersiz yapacak olan şey kesinlikle budur. Motorsporları en büyük test ortamıdır.” 
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MOTORSPORLARI FRİGYA RALLİSİ 


Kıbrıslı misafir pilot Deniz Fahriilk asfalt rallisinde üçüncü oldu 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eş yıl aradan sonra yeniden Red Bull desteğinde Ford 


Motorsport Türkiye 

. altında yarışmaya aşlayan Yağız Avcı, yeni 

otomobili Ford Fiesta R5 ve yeni co-pilotu Onur Vatansever ıle yarışın ilk günü geçilen dört özel etapta geçen yılın şampiyonu Burak Çukurova ile zirve mücadelesi verdi. 

Ilk günü rakibinin 1,3 sn. 
gerisinde noktalayan Yağız Avcı, ikinci gün otomobilinin yeni ayarlarıyla parkura çıktı ve ilk etaptan itibaren üstünlüğü eline geçirerek önce liderliği, sonra da Burak Çukurova'nın önünde zaferi kazanmayı başardı. 
Yarışta üçüncülüğü Kuzey Kıbrıs'tan misafir olarak Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Deniz Fahri- 


Sezonun ilk zaferi Avcı'dan geldi 


Balkan Ralli Kupası ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Rally Phrygia'yı Yağız Avcı - Onur Vatansever ekibi zirvede tamamladı. 


Barış Kalfaoğlu ekibi elde ettiler. Eskişehir — Kütahya — Bilecik PE ni. koşulan rallinin ERT2 klasmanında Bulgaristan'dan Mitsubishi Lancer EVO IX ile Jordan Atanasov-Yanaki Yanakiev ERT3 klasmanında ise Ford Motorsport Türkiye adına Ford Fiesta R2T'ile yarışan Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı birincilikleri paylaşan ekipler oldular. 
Ulusal Sınıf 3te ise, ilk resmi yarışına çıkan Fiat Egea 1.4 
T-Jet'iile Fiat Motorsporları adına Yiğit Timur-Kaan Özşenler ilk sırada yer aldılar. 
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Gi iz olan Frigya Rallisi'ni azanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Yağız 
Avcı, yarışın ardından; “Beş yıl aradan sonra geri 


m. e iridim la 


döndüğümüz Castrol Ford Team Türkiye adına Red Bull desteğinde yarışacağımız bu sezonun açılış yarışı olan Frigya Rallisi'ni kazandığımız için mutluyuz. Şampiyonada beraber a a Onur 
Vatansever ile yarış öncesinde yaptığımız li çok iyibiruyum sağladık ve sezon boyunca bunu devam ettirebileceğimizi düşünüyorum. 
arışın ilk günü bize yeni yarış otomobilimiz olan Ford Fiesta R5'e alışma süreciyle geçti. Ilk günü rakibimiz Burak Çukurova'nın 1,5 saniye gerisinde noktaladıktan sonra ikinci gün doğru ayarları da bulmamızla liderliğe yerleştik. 
Son loop'ta yağan yağmur özellikle son özel etapta bizi po zorladı ama herhangi ir problem yaşamadan 
Frigya Rallisini kazanmayı başardık. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. 
Hedefimiz bu sezon altıncı şampiyonluğumuzu elde etmek, bunun için daha önümüzde alınacak çok yolumuz var” açıklamasını 


yaptı. 


Ümitcan Özdemir sınıfında zirveyi kimseye bırakmadı Yiğit Timur yeni Egea'sı ile dikkat çekici zamanlar yaptı. 
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AYHANGAN GÜVEN 


- veni bir başarı daha 


Yurtdışı pistlerinde ülkemizi başarıyla temsil eden Ayhancan Güven, Porsche Carrera GT Cup yarışlarında yine zirveyi zorladı 


por Toto destekli 
TOSFED Turkish 
National Team pilotu 


19 yaşındaki Milli 
sporcumuz Ayhancan Güven, Hollanda'nın Zandvoort pistinde 2 yarış olarak koşulan Porsche Carrera Cup Fransa ve Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serilerinin ikinci 
ayağından başarıyla döndü. 19 
Mayıs Cumartesi günü yapılan sıralama turları sonucunda, ilk yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı kazanan Güven, zorlu yarışı Fransa klasmanında dördüncü, Benelux klasmanında ise birinci olaraktamamladı. 
Ancak yarış sonrası komiser kurulu kararı ile aracının start öncesinde, grid çizgisinin önünde olduğu gerekçesi ile 
5 saniye cezası verildi. Genç 
sporcumuz, bu ceza sonucunda 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Fransa klasmanını yedinci, Benelux klasmanını ise beşinci sırada tamamlamış oldu. 

20 Mayıs Pazar günü 
koşulan Ikinci yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan Güven, son tura kadar rakibi Julien Andlauerin peşini hiç bırakmadı ve 0.331 saniye gibi az bir farkla finiş çizgisini ikinci sırada geçti. w ancan bu sonuçla Fransa klasmanı ikincisi ve Benelux klasmanı birincisi olarak podyuma çıktı ve podyumda Türk Bayrağını dal idun Milli Sporcumuz 23-25 Mayıs tarihlerinde Porsche Carrera Cup Junior Kampı için Fransa'nın Anglet şehrinde olacak. Porsche GT3 Cup Challenge Benelux üçüncü ayağı ise 09-10 Haziran tarihlerinde Zandvoort pistinde 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Rally Of Turkey medyaya tanıtıldı 


FIA WRC Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi, Çırağan Sarayı'nda yapılan basın toplantısı ilemedyaya tanıtıldı 


ırağan Sarayı'nda katıldı. 13 yarıştan oluşan büyük otomobil sporları de Dünya Ralli Şampiyonası. 
yapılan basın şampiyonanın 10'uncu ayağı organizasyonunun ülkemize Bu noktada TOSFED Başkanı toplantısına Gençlik olan Rally Turkey 13-16 Eylül geri dönmesinde emeği olan Serkan Yazıcı'nın ekibiyle ve Spor Bakanı Osman Oo tarihleri arasındadünyacaünlü (Sayın Cumhurbaşkanımız birlikte yaptığı çalışmalar Aşkiy Bak, Dünya Ralli pilotların zorlu mücadelelerine (o Recep Tayyip Erdoğan ok önemli rol oynadı. Dünya m a Genel Müdürü ev sahipliği yaparken, etapları başta olmak üzere, Gençlik alli Şampiyonası ülkemizin liver Ciesla, Türkiye Otomobil (o izleyen seyircilere ise heyecanlı (o ve Spor Bakanımıza, Spor tanıtılması açısından da çok Sporları Federasyonu Başkanı bir hafta sonu yaşatmayı Genel Müdürümüze vettüm büyük önem taşıyor” şeklinde Serkan Yazıcı, Gençlik ve Spor amaçlıyor. bakanlık çalışanlarına, Spor konuştu. 
Bakanlığı Spor Genel Müdürü Basın toplantısında Toto Teşkilat Başkanımıza, Türkiye'yi yeniden WRC Mehmet Baykan ve Spor konuşan TOSFED Başkanı Muğla Büyule ir Belediye takviminde m için Toto Teşkilatı Genel Müdürü Serkan Yazıcı; “Oncelikle Başkanımıza, Muğla mutlu olduklarını ifade Mehmet Muharrem Kasapoğlu (o budeğerlivedünyanın en Valimize, Ula ve Marmaris eden WRC Promotör Genel Kaymakamlarımıza, Muğla Müdürü Oliver Ciesla ise: Gençlik Spor Il Müdürümüze, “Türkiye stratejik konumu ve Ula ve Marmaris Belediye içinde barınıllı izi ekonomik başkanlarımıza çok potansiyeller sayesinde teşekkür ederim.” dedi. yeni pazarlara açılmamız Türkiye açısından önemli noktasında çok önemli bir rol bir organizasyonun startını oynuyor. TOSFED bu önemli verdiklerini belirten Gençlik organizasyonun Türkiye'ye geri ve Spor Bakanı Osman Aşkın elmesi için oldukça başarılı Bak; “Böylesine büyük ir iş çıkardı. Marmaris, WRC organizasyonlar yapmak açısından oldukça keyifli bir Türkiye için artık çok kolay. lokasyon. Istisnai, modern Biz ülke olarak çok büyük bir ve oldukça kompakt bir yarış e kapasitesine olacak. Marmaris'in güzelliğini sahibiz. Son 15 yılda spor 150 ülke canlı olarak izleyecek. 
EM alanında çok ciddi yatırımlar Tüm ulusal ve yerel otoritelere yaptık, büyük organizasyonlar Oo teşekkürlerimi sunuyor ve gerçekleştirdik ve Eylül'de Marmaris'e gelmek tı gerçekleştirmeye de devam için sabırsızlanıyorum.” 


edeceğiz, bunlardan bir tanesi açıklamasını yaptı. 
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MOTORSPORLARI 


KE A A a 


ünya Ralli 
Şampiyonası'nın altıncı yarışını kazanan Thierry 


Neuville, bu sonuçla 

7 genel klasman 
iderliğine yükseldi. 

la lider durumda ulunan Sebastien Ogier, 

ikinci günün açılış etabında 

yoldan çıkarak araçların 

arasına düştü ve güne veda 

etti. Şampiyon pilot son güne 


Portekiz 
Rallisi nde kazanan 
Neuville 


ME II, 


süper rally ile yarışa devam edeceğini ve ekstra puan verilen son güç etabında en iyi zamanı yapmayı hedeflediğini açıkladı. Beşinci etabında ardından atak yapan Kris Meeke yarışın yeni lideriydi ve Danı Sordo da kendisini takip ediyordu. Yedinci etapta Meeke ve Sordo'nun yaşadığı problemlerle liderliğe yerleşen Hayden Paddon, etap içinde kaza yaparak abandone oldu. 


Bu etabın ardından yarışın yeni lideri Thierry Neuville oldu ve rallinin finişine kadar il korumayı başararak 

u sezon İsveç Rallisi'nin ardından ikinci kezralli zaferi kazanmayı başardı. Rallinin 
12. Özel etabında ise yine korkutan bir kaza yaşandı. 
Citroen takımının Ingiliz pin Kris Meeke büyük 

ir kaza yaşayarak etapta ağaçlara çarparak durabildi. 


Otomobili tamamen pert ve yarışamaz hale gelen Meeke ve yardımcı sürücüsü Paul Nagle'ın yaralanmamaları ise yarış adına büyük şans oldu. Bu yarışın ardından ie Pr euville 119 puanla liderliğe yerleşirken, Sebastien Ogier 
100 puanla ikinci sırada, Ott 
Tanakda 72 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 
GURKAN ÇAGLAR 
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Genç pilotların İngiltere'deki başarısı 


orusan Otomotiv 
Motorsport, 24 
takımın, 46 otomobil, 
97 sporcu ve 17 farklı 
marka otomobil ile mücadele ettiği Avrupa'nın en zorlu ampiyonalarından olan GT4 e Series'in ikinci ayak yarışları için Ingiltere'nin ünlü Brands Hatch pistinde yer aldı. 6 Mayıs'ta gerçekleşen yarışlarda giderek yükselen bir grafık sergileyen Ali Türkkan ve Yağız Gedik, her iki yarışta 
da genel klasmanda 46 
otomobil içerisinde 12. sırada finişe ulaşmayı başararak takımlarını ce sponsorlarını mutlu ettiler. G4 European Series serisinin üçüncü ayağı 23-24 Haziran tarihlerinde Italya'nın Misano pistinde gerçekleştirilecek. 


hü Pe N di Atidi Teknoloji ile bir adim önde 


sağ) Ü Ni Yeni Audi A6. 


simdi zarnan, sizin zamanınız. 


. N Gelişmiş teknolojileriyle size zaman kazandırmak için © e yaratılan Yeni Audi A6 ilezaman 


SİYA çi şi sizin kontrolünüzde, ie ği İZ 


© din 


Audi, çok daha telası, 


—» 34 ADA GAS. 


e İ 


z Yeni Audi A6 3.0 TDI motor seçeneğinin ortalama CO, emisyonu 142-150 g/km, ortalama yakıt tüketimi 5,5-5,8 (/100 km değerleri arasındadır. 
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